
ANGST

'enige minuten later'. Maar de angst kon zich ook onmiddellijk maaifes-
teren. Zo stond de geheime agent J. Grün, die in de herfst van '43 op een
nacht in België gedropt was samen met een tweede agent, C. J. van Schelle,
de volgende ochtend op een stationnetje te wachten op de trein die hen naar
Brussel moest brengen. 'Ik: kijk op een klok', zo legde hij later vast,

'en zie dat het tien over acht is. Aanvankelijk zegt me dit niets, maar wanneer ik
uitgerekend heb dat ik dan om 8.35 vertrekken kan, realiseer ik me met een schok
dat ik werkelijk sta te wachten op de trein die van Schelle en ik volgens ons in
Londen uitgewerkte schema moeten nemen.

'Werken volgens de plannen', denk ik bij mezelf en ondanks alles heb ik een
voldaan gevoel.

Doelbewust probeer ik mijn zenuwachtig ongeduld in bedwang te houden.
Ik kijk onverschillig_voor me uit, want van de andere zijde van het station komen
vier mannen in blauwe uniformen met een stortvloed van gouden tressen en
versierselen. Ze komen in mijn richting en ik voel een vreemd gekriebel langs
mijn rug omhoog kruipen. Patrouille! Als een bliksemschicht gaat het door mijn
hoofd wat een vriend, een man met ervaring in dit vreemde beroep, me kort
voor mijn vertrek uit Londen gezegd heeft: je moet nooit naar mensen kijken,
dan kijken ze ook niet naar jou.' Ik hoor hem die woorden nog zeggen, maar ik
ben machteloos. Ik ben als gehypnotiseerd door de lange man die uiterst rechts
loopt. De drie anderen zwenken linksom, maar hij komt recht op mij af en ik
voel zijn stekende blik. Ik sta als verstijfd. Op twee meter afstand heft hij zijn
hand op en ik heb het gevoel alsof mijn bloed door mijn voeten wegstroomt.
Ik doe een laatste wanhopige poging om mezelf in bedwang te houden. Ik moet
niets weten! Ik ben een gewone arbeider! Dan staat hij naast me: 'Papieren,
alsjeblieft!' Hij spreekt Vlaams. Ik voel me duizelig. De manloopt langs me heen
en bekijkt me van top tot teen, met een vreemde blik. Maar het kan me niet
schelen. Ik voel zo'n opluchting dat ik kolossaal veel zin heb om iets geks te doen
en dan voel ik mijn zelfvertrouwen weer terugkeren. 'Idioot!' zeg ik tegen
mezelf, 'je gedraagt je als een kind. Die man is een Belgische spoorwegbeambte.'
Maar waarom heeft de Engelse instructeur me niets verteld over de uniformen
der Belgische spoorwegmannen ?'1

Duidelijk is dat GrÜl1 bang was dat zijn identiteit door een Duitser geveri-
fieerd zou worden. Nederlandse illegale werkers wisten overigens dat 'foute'
Nederlanders of Nederlandse dienstkloppers minstens zo gevaarlijk waren
als Duitsers, zo niet gevaarlijker.

Vansommige illegale werkers viel de angst geleidelijk af, bij anderen kwam

'0. Grün): Ik was geheim agent, p. 27-28.


