ONTSNAPPINGEN

woning waar hij in een onderduikhok bovenop twee onderduikers gesmeten
werd die daar al lagen. De woning werd zeven uur lang doorzocht — Schoon
werd niet gevonden. Dat had te maken met het feit dat de geleider van een
politichond die er bij gehaald werd, ‘goed’ was, de hond op een dwaalspoor
bracht en zei dat Schoon kennelijk uit de woning gevlucht was. Schoon bleef
er veertien dagen in het duikhok liggen.

Eind juni ’44 werd Liepke Scheepstra (‘Bob’ of Jalt’), het enige lid van de
landelijke leiding der Knokploegen dat toen nog op vrije voeten was, bijna
gearresteerd in het tramstation te Zeist. Een deel van de staf van de Befehls-
haber der Sicherheitspolizei und des SD was enkele dagen tevoren naar Zeist
verplaatst — Scheepstra werd er door een ‘SD’er” herkend. Hij rende weg.
‘Na een paar honderd meter was hij’, aldus Het Grote Gebod,

‘al volkomen uitgeput; hij had ademnood en zijn hart ging zo tekeer dat hyj
dacht het te moeten opgeven. Toen schoot het door zijn gedachten: Tacques
gepakt, Bertus gepakt, wat moet er van het werk terechtkomen?” Dat schonk
hem de wanhopige wil tot volhouden.

Zijn achtervolgers schoten, doch misten. Hij vluchtte voort door een paar
tuintjes en raakte zo na een wilde jacht zijn achtervolgers eindelijk kwijt. Hij zag
een tuinman met een fiets en wilde deze hem ontnemen. Maar het was niet
nodig, want de man die begrepen had wat er gaande was, nam hem achterop en
bracht hem uit de buurt.”

Veertien dagen later, begin juli "44, moest J. Chr. Bithrmann, een van de
twee hoofdkoeriers van Six (de ander, Navis, noemden wij al) in de Wilhel-
minastraat in Amsterdam-west illegaal drukwerk ophalen. ‘De drukkerij’,
aldus zijn relaas,

‘was een z.g. onderstuk: de vloer lag ca. 25 cm onder het trottoir. Ik had mijn
linkerhand aan het stuur en de rechter aan het zadel om de fiets naar binnen te
dragen . .. Ik duwde met mijn voorwiel de voordeur open die aanstond. Op
twee-en-een-halve meter afstand stond een onbekende die naar zijn rechter-
achterzak greep . . . Op hetzelfde ogenblik slingerde ik mijn fiets voor de voeten
van de onbekende en zette het op een lopen. Schuin de straat over en de hoek om.
Kort achter elkaar vielen vier schoten. Het eerste schot door de rand van mijn
hoed, ik wierp mijn hoed af; het tweede en derde schot troffen mij in de rechter-
hand; het vierde schot trof mijn knie. Ik vloog een openstaande deur in, ver-
moedelijk een onderstuk, achterin een serre, niets dan glas; armen voor het
gezicht gekruist, een sprong dwars door de ruiten, rechtsaf een schutting over,

1 Rogier van Aerde in Het Grote Gebod, dl. 1, p. 373.
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