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contact met dat gezin werd door sommigen hunner vermeden, anderen
legden zich daarbij in elk geval grote beperkingen op. Misschien kunnen
de lotgevallen van één illegaal werker die wij aan. de hand van zijn naoorlogs
verslag nauwkeurig kunnen volgen, een en ander toelichten. Wij denken
dan aan de Utrechter W. A. H. C. Boellaard die in de zomer van '41 in de
provincie Utrecht commandant was van de 'tweede' OD.1

Eind augustus '41 dook Boellaard onder. Hij had een leidende positie in
een verzekeringsbedrijf, merkte op zekere dag dat men hem daar kwam
halen en fietste toen in allerijl aan de achterzijde weg. Hij werd op straat
aan de 'SD'ers' Poos en Slagter die hem hadden moeten arresteren, aange-
wezen maar wist in de smalle straatjes van de Utrechtse binnenstad aan zijn
achtervolgers te ontkomen. Die nacht sliep hij bij een vriend. In de twee
dagen die volgden, regelde hij zijn 'definitief onderduiken' ('moeilijke zaak
daar een organisatie hiervoor niet bestond') en hij nam toen zijn intrek bij
een andere vriend in Den Haag. Een week later fietste hij naar Voskuilen bij
Amersfoort waar hij bij een kennis, vervolgens naar Vierhouten waar hij bij
mr. von Baumhauer (later een van de organisatoren van het 'Pas-Op-kamp')
onderdook. Aan illegale relaties gafhij in die tijd opdracht, rond te vertellen
dat hij veilig in Engeland aangekomen was. Eind oktober verkreeg hij van
zulk een illegale relatie te Ede een nieuw persoonsbewijs op een andere naam
(hij had dus twee maanden zonder bruikbaar pb rondgetrokken). Medio
november verhuisde hij na overleg met Six, toen chef-stafvan de gewestelijke,
commandant van de OD te Amsterdam, uit Vierhouten naar Amsterdam-
centrum; vandaar uit voerde hij allerlei besprekingen in de provincie Utrecht
waar hij verscheidene OD-commandanten benoemde; hij bleef dan wel eens
bij deze of gene slapen. Op Sinterklaasavond liet hij een van zijn koeriers
een pakket met cadeaus bij zijn vrouw afgeven, Drie dagen later, 8 december,
moest hij plotseling zijn Amsterdams duikadres verlaten: zijn 'gastheer'
meende dat het ontdekt was. Boellaard verborg zich op de zolder van het
buurhuis en sloop's avonds naar twee Joodse dames die in Amsterdam-zuid
woonden. Vandaar trok hij, weer drie dagen later, naar een klein hotel in
Abcoude. Op Kerstavond (24 december) waagde hij het, thuis een halfuur
Kerstmis te vieren ('gezien tijdstip en ontvluchtingsmaatregelen nog juist
verantwoord'). Per 1 januari '42 verhuisde hij naar zijn tweede adres in
Amsterdam-zuid ('zolderkamer, koud, miserabel eten'). In de loop van
januari nam hij aan een lange schaatstocht in Noord-Holland deel - zijn

1Het hier volgende is gebaseerd op Boellaards 'Memoires 1940-1945' (z.j.), p.
28-45 (Doc 1-128 A, a-r),
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