
DE ILLEGALEN

vrouwen zoon legden hetzelfde parcours af als hij ('steeds met 100 meter
tussenruimte doch opde eenzame gedeelten bij elkaar'). Per I februari ver-
huisde hij naar zijn derde onderduikadres in Amsterdam-zuid ('grote kamer,
iets warmer, eten slecht'). Begin maart verkende hij, Z.g. als arbeider van de
Organisation Todt, voor de OD een vluchtweg via Duinkerken naar Enge-
land. Twee dagen na terugkomst vernam hij dat een Ol.ï-koerier gearres-
teerd was die zijn onderduikadres kende. Haastig verhuisde hij naar Blaricum
(' eindelijk kan ik wat bij-eten'). Op I mei nam hij weer zijn intrek in het hotel
te Abcoude, 'in verband met de mogelijkheid' (het 'Tweede Front' werd op
korte termijn verwacht) 'dat ik bij een alarm of mobilisatie in mijn provincie
zou zijn' - de afspraak was dat bij dat 'alarm' of die 'mobilisatie' voor het
doorgeven van instructies gebruik gemaakt zou worden van het bedrijfsnet
van de Provinciale Utrechtse Electriciteitsmaatschappij. Lang duurde dat
tweede verblijf in Abcoude niet: op 5 mei '42 werd Boellaard in Amster-
dam door de verraders Pasdeloup en Brandon Bravo in Duitse handen
gespeeld.

Men ziet: Boellaard had, afgezien nog van de adressen waar hij maar één
nacht verbleef, in een periode van ruim acht maanden negen verschillende
'vaste' duikadressen gehad. Voor hem was het gescheiden zijn van zijn gezin
een groot probleem geweest, vaak een kwelling. Andere illegale werkers
tilden daar minder zwaar aan, ja men kan zich indenken dat de vlucht uit een
onbevredigend huwelijk soms de vorm aannam van een vlucht in de illegali-
teit.

Dat illegaal bestaan kende in uiterlijk opzicht 'absurde', vervreemdende
elementen: men had zich, als men ondergedoken was, losgemaakt van zijn
identiteit, woonde, als Boellaard, meestal niet langer op een vast adres (de ge-
westelijke commandant van de OD in Groningen, M. J. van Til, had achter
elkaar ca. vijftig onderduikadressen), gaf zich uit voor iemand die men niet
was, lette op 'signalen' die door niemand anders opgemerkt werden (stond
de bloempot voor het raam of waren de gordijnen half dichtgeschoven?) -
kortom, men leefde in een geheimzinnige eigen wereld die zich onzichtbaar
temidden van de 'normale' wereld bevond. Eigenlijk leefde men in twee
werelden tegelijk: zowel in de 'normale' als in die van de illegaliteit. Het was
die tweede wereld die als de waarlijk zinvolle ervaren werd. Zeker, die
tweede wereld kende zijn angsten en schokkende ervaringen, maar hoeveel
stond daar niet tegenover! Inde begintijd, 'eigenlijk een erg leuke tijd', aldus
van Randwijk,

'was het verzet bijna prettig, plannen werden bij de haard gesmeed, wantrouwen
behoefde niet aanwezig te zijn want men kende elkaarjaren, op zijn reizen kwam
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