
DE ILLEGALEN

Uit welke motieven kwam men tot illegale activiteit?
Het is een moeilijke vraag waarop men om te beginnen al geen algemeen

antwoord kan geven: daarvoor is aan het illegale werk door teveel ver-
schillende naturen deelgenomen.
In het vlak van het bewustzijn had de een voldoende aan het besef dat hij

in en door de illegale activiteit het zijne deed om te vechten voor het herstel
van een onafhankelijk Nederland; een ander zag die illegale activiteit als een
verplichting die uit zijn geloof of zijn levensovertuiging voortvloeide.
Treffende getuigenissen zijn daarvan bewaardgebleven, vooral in afscheids-
brieven van terdoodveroordeelden, van welke wij verschillende in de delen
van ons werk geciteerd hebben.! In dit verband past de vermelding (wij
gaven er eerder cijfers voor op grond van het onderzoek van drs. Lamers)
dat naar verhouding veel communisten en veel gereformeerden aan het ille-
gale werk deelgenomen hebben. Intussen strekte die deelneming zich niet
tot alle communisren uit en voor de gereformeerden geldt dat slechts een
minderheid hunner in de illegaliteit belandde. Niet het geloof of de levens-
overtuiging alléén waren dus de bepalende factor, eerder was dat, dunkt ons,
de gehele persoonlijkheid.
Wie illegaal werkzaam was, keerde zich tegen datgene wat de vijand in

ons land, ja in Europa trachtte te bereiken, hij vocht tegen die vijand. Wij
moeten met die beeldspraak overigens voorzichtig zijn. Speciaal de hulp aan
de onderduikers is,menen.wij, door de duizenden die er bij betrokken waren,

1 Gepast lijkt het ons, hier de brief weer te geven die dr. R. J.Dam, rector vanhet Ge-
reformeerd Gymnasium te Kampen en een van de inspiratoren van het gereformeerd
verzet, in juni '44 richtte tot de vrouw van een illegaal werker die opeens had
moeten onderduiken. 'U zult ongetwijfeld', schreef hij, 'de scheiding moedig
dragen. In de geest waarin voor ons gebeden is toen we gedoopt werden: 'Opdat
het Zijn kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen moge.' Toch dreigen af en
toe inzinkingen OilS van die hoogte neer te trekken. Wanneer we nl. vergeten dat de
Here hen zalig prijst die vervolgd worden om der gerechtigheid wil: 'Verblijdt en
verheugt u'. Wat ook niet altijd ons helder voor de geest staat, is dit: dat het doel
en de zin van ons leven niet is aards geluk te smaken, en dat in het vooruitzicht van
ongestoorde rust, maar heel anders: de Here te dienen in de omstandigheden waarin
Hij geëerd en gediend wil worden ... Ons vlees hunkert naar een gerust leven.
Wemogen daar zelfs om bidden, maar wordt die rust ons onthouden, dan doet dat
aan de vruchtbaarheid van ons leven (en daarom alleen gaat het) niets af En nu weten
we heel goed dat wijzelf in dezen volledig tekort schieten, maar zo vaak we tot
Christus de toevlucht nemen, zorgt Hij dat onze zaak niet zonder vruchten blijft.
Waarom tenslotte ons gebed wordt: 'Beschik het, Here, naar Uw welgevallen,
indien Ge ons slechts vergunt, leesbare brieven te zijn van de Heiland.' Dit gebed
.geeft diepe rust.' (Aangehaald in A. van Boven: Jan Jansen in bezet gebied,
P·449-50)


