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misschien wel sterker ervaren als verdediging van de Nederlandse mede-
burger dan als aanval op de Duitse bezetter, laat ons zeggen: meer als een
handelen uit menslievendheid dan als een 'vechten'. Maar niet te ontkennen
valt dat zich bij velen in de illegale activiteit een flinke dosis aggressiviteit
ontlaadde. Objectief was er voor die ontlading alle reden en wat het subjec-
tieve element betreft, zouden wij met nadruk willen stellen dat men, overziet
men de illegaliteit als geheel, er toch in hoofdzaak 'normale' mensen in
aantreft: volwassenen ofbijna-volwassenen aan wie het van hun 'normale',
'gezonde' mens-zijn uit niet mogelijk was, passief te blijven bij evident
onrecht. Dat wil niet zeggen dat er niet anderen waren bij wie misschien
eerder sprake was van illegaal handelen uit innerlijke conflicten of mede
daaruit. 'Een moeilijkheid bij de beoordeling van de verzetsverhoudingen
was', aldus twaalf jaar na de bevrijding de latere Leidse hoogleraar dr. J.
Bastiaans,

'dat deze voor de betrokkenen zeker niet alleen stress doch vaak ook bevrediging
van voorheen onvervulde behoeften hadden betekend. Onderdrukte vijandig-
heid, protest, verzet of ontevredenheid konden thans in de buitenwereld, althans
in eigen kring, meer openlijk worden ontladen en gereguleerd. De omzetting
van ongereguleerde aggressie in gereguleerde activiteit kwam des te beter tot
stand naarmate er thans sprake was van een doel, een ideaal of een hecht geloof
in de zaak waarvoor moest worden gevochten. Bij sommigen was dit een na-
tionaal of sociaal ideaal, bij anderen meer een religieuze overtuiging, een 'privé-
geloof' of speciale levensbeschouwing. Deze koppeling van een in de levens-
geschiedenis voorbereid vecht-protest-verzetspatroon met een ideaal droeg er
voor sommigen toe bij dat zij in het verzet gingen."

'Voor sommigen' - men ziet: Bastiaans drukt zich voorzichtig uit. Er
waren overigens ook illegale werkers die zich van enig, bovenpersoonlijk
ideaal of geloof niet bewust waren, maar in eerlijk zelfonderzoek de drijven-
de kracht eerder vonden in strikt persoonlijke behoeften. 'Ik heb mij bij
herhaling in de cel afgevraagd', schreef na de oorlog een illegale werker,

'waarom ik het eigenlijk allemaal gedaan heb en (eerlijk gezegd) 'voelde' ik mij
ook nogal dat ik zo heldhaftig was geweest. Dat was natuurlijk niet goed want
dat ontheiligde de zaak en zo'n beste heilige als ik zou willen zijn, was ik helemaal
niet.

Ik. wilde wat goed maken, ik wilde trots zijn op mijn naam, ik moest de naam
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