DE ILLEGALEN

Dan was er het punt of men ter ondersteuning van het illegale werk geld
van collaborateurs mocht aannemen. Sommige groepen hebben dat inder-
daad gedaan, met name in de jaren '44-"'45. Binnen de LO (die steeds in
geldnood zat!) bestond er geen overeenstemming over. ‘Sommigen wilden’,
aldus het geschiedwerk van de LO/LKP, ‘met deze lieden niets te maken
hebben. Anderen waren daarentegen van mening dat men dit geld (het
waren vanzelfsprekend grote bedragen) rustig kon aannemen indien de
betrokkene niet langer collaboreerde en er iets mee goed maakte. Vanzelf-
sprekend hield dit geen enkele verontschuldiging in voor het feit dat hij
gecollaboreerd had, men verplichtte zich alleen tot de mededeling na de
oorlog dat men dit geld inderdaad had ontvangen.”

De gewetensproblemen der illegaliteit konden ook betrekking hebben op
de consequenties die een bepaalde houding kon hebben voor illegalen met
wie men samenwerkte. Wij denken dan niet zozeer aan het feit dat men,
illegaal werk bedrijvend en eventueel daaraan leiding gevend, van anderen
vergde dat zij zich in het gevaar zouden begeven (de illegaliteit kende slechts
‘vrijwilligers’ en die anderen hadden hun eigen beslissing genomen) — eerder
denken wij aan situaties waarin de Sicherheitspolizei beloofde, de levens van
gearresteerde illegale werkers te sparen, mits men zelf de illegale activiteit
staakte. Van Randwijk kwam begin ’43 voor die vraag te staan toen de
Sicherheitspolizei hem deed weten, bereid te zijn een grote groep gearres-
teerden uit de Vrij Nederland-organisatie aan de gijzelaars in Noord-Brabant
toe te voegen, als de publikatie van Vrij Nederland beéindigd werd - ‘een
verscheurend dilemma’, schreven wij in deel 6. ‘Aanvaarding van het Duitse
aanbod betekende dat hij ontrouw zou worden aan wat hij als zijn roeping
voelde; verwerping, dat er grote kans bestond dat gevangen medewerkers
van zijn blad gefusilleerd zouden worden of naar concentratiekampen over-
gebracht. Maar waar zou de Nederlandse illegaliteit belanden als zij zich
door de bezetter liet chanteren? Hij besloot tot verwerping.’

Voor hetzelfde dilemma werd de leiding van Trouw geplaatst in de zomer
van 44, eigenlijk tegen een nog moeilijker achtergrond. Van Randwijk was
er begin '43 zeker van dat hij de publikatie van het illegale Vrij Nederland
op zijn minst vele maanden, misschien wel een jaar of langer nog, zou moeten
voortzetten, maar in de zomer van ‘44 leek de bevrijding nabij. Drie-en-
twintig leden van de Trouw-groep zaten in Vught gevangen. Welnu, eind
juni deed de Sicherheitspolizei via een vrijgelaten gevangene aan Wim Speel-
man, de oprichter van Trouw en de organisatorische leider van de groep,
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