DE ILLEGALEN

op Duitsland. Zij heeft bewerkstelligd dat de arbeidskracht van enkele hon-
derdduizenden onderduikers aan Duitsland onthouden werd; zij heeft, zij
het in bescheiden mate, materiéle schade toegebracht aan het in de Duitse
oorlogseconomie ingeschakelde Nederlandse productie-en vervoersapparaat;
zij heeft ver over de duizend Geallicerde militairen naar hun basis helpen
terugkeren; zij heeft de Geallicerde militaire leiders in toenemende mate
cen gedetailleerd beeld gegeven van wat hier te lande aan Duitse militaire
krachten aanwezig was; zij heeft daarenboven vele duizenden mensenlevens
gered die de vijand wilde vernietigen. Maar er is meer: die illegaliteit heeft
invloed gehad op het moreel van de bezetter, op het moreel van Duitslands
tegenstanders en op het moreel van het Nederlandse volk. Zij heeft het de
bezetter ingescherpt dat de politicke conceptie van waaruit hij handelde, ook
in ons land afgewezen werd en dat er tallozen waren in wie de bereidheid
leefde om in de strijd tegen het nationaal-socialisme hun leven op het spel
te zetten. Zij heeft bij de volkeren in de tegen Duitsland oorlogvoerende
landen die er door pers en radio van op de hoogte gehouden werden wat in
bezet Nederland geschiedde, de overtuiging versterkt dat de strijd tegen het
Derde Rijk alle offers waard was. Zij heeft de illegale groepen die in andere
bezette landen tegen diezelfde onderdrukker vochten, via de radiobericht-
geving uit Londen en Moskou het besef geschonken dat zij in bezet Nederland
medestrijders hadden. Maar zij heeft toch vooral door haar activiteit een
voortdurend en niet-aflatend appél gericht tot de grote massa van het
Nederlandse volk.

Wij hebben eerder in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van het ‘neen’
waarmee aanzienlijke groepen van dat volk op initiatieven van de bezetter
gereageerd hebben — een ‘neen’ waarmee hem de weg versperd werd naar
het politicke doel dat hij wenste te bereiken. Dit verzet nu, deze weerstand,
kan niet losgemaakt worden van hetgeen de brede massa merkte van het
illegale werk. Wie zal ooit weten wat in maart 41 het effect is geweest van
de publikatie der eerste achttien doodvonnissen? Stellig, er waren niet-
‘foute’ Nederlanders die toen en later illegale activiteit die mensenlevens
kostte, afwezen — er waren anderen die, wanneer tot hen het gerucht of het
bericht van bepaalde illegale daden (overvallen, aanslagen) doordrong, be-
ducht waren voor de wraak die de bezetter kon nemen en in hun beducht-
heid de illegaliteit verweten, ‘te ver te zijn gegaan’ — toch menen wij dat het
feit dat men telkens opnieuw een illegaal blad of een illegale oproep in de
bus vond of toegestopt kreeg, en dat men telkens opnieuw in de krant las dat
landgenoten hun leven geofferd hadden in de strijd voor de bevrijding, een
aanzienlijk positief effect heeft gehad.

Ook effect in de mate die de illegaliteit voor ogen stond? Neen, dat niet.
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