
BETEKENIS DER ILLEGALITEIT

De illegale bladen hebben van een vroeg stadium af en niet zonder bitter-
heid de brede massa een teveel aan gemakzucht en een tekort aan weerbaar-
heid verweten. In '41 en '42 werd daarover al getoornd in bijvoorbeeld
Het Parool, Vrij Nederland en De Waarheid. Trouw schreef in juni '43: 'De
grote massa kent niet de bereidheid tot het offer ... Deze slappe, zelfzuchtige
houding sticht onnoemelijk veel kwaad.'! Het Parool noemde in februari '44
'het aantal jongelui dat voortdurend op jacht is naar bonnen, sigaretten, sterke
drank, clandestiene danspartijtjes. feestjes, jazz-avondjes en dergelijke
pretjes', 'onrustbarend groet'." 'Zeker', schreef Je Maintiendrai in mei '44,
'de ondergrondse organisaties vertonen wonderen aan moed, kameraad-
schap, beleid en trouw, maar de grote meerderheid der Nederlanders geeft
er de voorkeur aan, over hen te kletsen (en hen zo in gevaar te brengen)
liever dan daadwerkelijk hun voorbeeld te volgen."

Achteraf gezien, zijn deze en dergelijke kritische opmerkingen op sommige
punten tezeer geschreven van het onvermijdelijk beperkte overzicht uit dat
de illegaliteit bezat - wij wezen daar al op in het hoofdstuk waarin wij het
verzet tegen de arbeidsinzet behandelden. Trouwonderschatte in de zomer
van '43 de mate waarin personen die men voor die arbeidsinzet opgeroepen
had, weggebleven waren. Hetzelfde deed Het Parool in februari '44 in het
artikel dat wij zojuist citeerden. 'Wanneer de bezetter', aldus dit blad, 'in
de kranten laat meedelen dat de een of andere kategorie der bevolking zich
voor het een en ander moet melden, danloopt het onmiddellijk storm bij de
aanmeldingsbureaus' (in feite bleven tienduizenden er weg). 'De grote massa
van ons volk gedraagt zich als een kudde schapen. Schaapachtigvoldoet zij
aan elk bevel dat de Duitser geeft ... Zij haast zich om zich als krijgsge-
vangene of iets dergelijks aan te melden' (ja, maar met een veelal op losse
gronden verkregen blauwe Ausweis of zelfs met een vervalste Ausweis
zodat men niet naar Duitsland afgevoerd werd). 'Zij verdringt zich om haar
radiotoestellen af te geven' (in feite werden ca. 400 000 toestellen achter-
gehouden). 'Seyss-Inquart schreef dan ook eens in een rapport aan Berlijn ...
dat men in Nederland blijk geeft van een 'erstaunliche Meldungsfreudig-
keit"4 - wij kunnen ons voorstellen dat de Reichskommissar (het betrok-
ken rapport is niet bewaard gebleven) zich in '40 of begin' 41 zo uitgedrukt
heeft, maar zeker in' 43 en' 44 zou hij dat niet gedaan hebben. De opmerking
die Ons Volk, een van de grootste illegale bladen, in november' 43 maakte: 'In
ons eigenland werkt de gehele industrie, alle belangrijke fabrieken en werven,
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