
'EEN LEVENDE GROEP MET EIGEN VAART'

mina niet nodig - oproepen die hun overigens welkom waren omdat de
koningin van dezelfde strijdbaarheid getuigde die in hen ·leefde en die zij
al in daden waren gaan omzetten nog voor de koningin op 28 juli '40 voor
het eerst via Radio Oranje gesproken had. 'De geheime strijd', aldus Veter-
man in zijn terugblik,

'heeft zekere lagen van ons volk, en speciaal de jongeren, het onverwachte
inzicht geopend op eigen kunnen, op eigen mogelijkheid. Zonder dat deftige
rapporten in nog veel deftiger staatscouranten waren verschenen, hebben zich
legers gevormd die vochten, met verbetenheid, met intelligentie, met volle
overgave. Jongemannen die jaren lang geen baantje hadden kunnen krijgen op
het onbeduidendste kantoor, bleken organisatoren van talent. Jongemannen die
door hun degelijke ooms en oerdegelijke tantes voor nietsnutten werden uitge-
kraamd, bleken mannen van de daad. Kunstenaars die door eindeloos deftige
ministers nooit waardig werden gekeurd om een lintje in hun knoopsgat te
steken, stortten zich in de strijd met antieke hartstocht - terwijl de ministers
achter hun bureaus bleven plakken. Geleerden die veel te onpraktisch waren om
in openbare zaken mee te kunnen spreken, transformeerden zich tot paladijnen
... Dat alles blijft een niet te ontkennen demonstratie van kracht en kunnen."

*

De illegale werkers zijn een voorhoede geweest - een voorhoede van vrij-
willigers in wie, bij alle onderlinge verscheidenheid, wil tot protest en
dadendrang leefden. Veterman schreef van 'legers die vochten, met ver-
betenheid, met intelligentie, met volle overgave: Het woord 'legers' dunkt
ons niet alleen een iets te zware beeldspraak, maar wij willen ook onder-
strepen dat de illegale groepen fundamenteel juist verschilden van legers in
de traditionele zin van het woord. Legers bestaan bij de gratie van hun
hiërarchie en discipline, zij zijn verbanden die van buiten af opgelegd worden
aan diegenen die er deel van gaan uitmaken. In de illegaliteit kwamen de
verbanden van binnen uit; hiërarchie en discipline konden niet alleen niet
opgelegd worden, maar zij namen ook, gegeven de individualistische oor-
sprong van het illegale werk, een heel veel ondergeschikter plaats in. 'De
illegaliteit was', aldus van Randwijk, 'een republiek van vrijwilligers die
zich allemaal gelijk voelden (en dat in principe ook waren) en die zelfs de
schijn van een gezagshiërarchie in strijd achtten met oorsprong en wezen van

1 E. N. Veterman: Keizersgracht 763, p. 171-72.
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