DE ILLEGALEN

de groep.” Natuurlijk, zonder hiérarchie en discipline is geen organisatie en
was ook geen illegale organisatie mogelijk, maar die hiérarchie had in de
illegaliteit niets te maken met vooropleiding, diploma’s, graden of titels —
zij berustte louter op wat men in het illegale werk bleek waard te zijn.
‘De LO’ (maar men kan hetzelfde voor elke andere illegale groep zeggen)

‘was geen leger met sterren, balken en epauletten. De meerdere was hij die meer
deed, groter enthousiasme voor de zaak had en vooraan ging in het gevecht.
Er ging een hoongelach op, toen iemand eens betoogde dat de LO zich in de
overkoepelende organisaties? moest doen vertegenwoordigen door mensen met
titels. Daarvoor had men een souvereine minachting. Ze waren welkom, de
mensen met ingenieurs- en doctorstitels, maar alleen als kameraad. Bleken ze,
naast kameraden, voortreffelijke illegale werkers en mensen met inzicht, dan
kwamen ze vanzelf naar voren. Maar nooit alleen omdat ze een titel hadden.’®

Uit het feit dat illegale werkers vrijwilligers waren ‘die zich gelijk voelden
en dat in principe ook waren’ (van Randwijk), vloeiden wel eens moeilijk-
heden voort: bij meningsverschillen kon men niet tot beslissingen komen.
Dat probleem deed zich niet overal voor: in de OD gingen duidelijke orders
uit, en er waren illegale organisaties die wel formeel een uit verschei-
dene personen bestaande leiding kenden maar waarin toch één domineerde
- zo van Randwijk in de Vrij Nederland-groep en Paul de Groot {tot april '43)
in de illegale CPN. Maar er waren ook organisaties waarin die ene domi-
nerende figuur ontbrak of waarin men zijn overheersende positie niet langer
wenste te erkennen. Bij blijvend meningsverschil was dan een breuk onver-
mijdelijk - Vorrinks uittreden uit de leiding van Het Parool (begin ’42)
en de breuk in Vrij Nederland (eind ’42) waaruit Trouw ontstond, zijn daar
voorbeelden van. En als er nu geen breuk mogelijk was? Men denke aan de
LO - was er verdeeldheid binnen de “Top’, dan kon men bezwaarlijk twee
Landelijke Organisaties gaan oprichten. ‘Met zijn zessen kan je in bepaalde
kwesties’, aldus Pruys, voorzitter van de ‘Top’, later een tijdlang ook van
het Centraal Bureau van de LO, "wel eens op een dood punt raken, dat je niet
verder komt op een gegeven moment wanneer de meningen botsen. Dan
misten wij een man die dan kon zeggen: ‘het moet zo-en-zo gebeuren.”’
De voorzitter kon die man niet zijn: hij leidde de wekelijkse vergadering,
maar daarmee uit, ‘Dat was’, vertelde Pruys,

1 H. M. van Randwijk in O en V, dl. II], p. 539. % Bedoeld werden de z.g. Kern
en de Contactcommissie der Illegaliteit, waarover meer in het volgende hoofdstuk,
* Ad Goede in Het Grote Gebod, dl. 1, p. 64.
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