
'GEEN LEGER MET STERREN'

'een beroerde baan, de beroerdste die er was. Anderen kunnen op een gegeven
moment, als het hun interesseert, even dutten, maar als je de leiding hebt, moet
je de hele nacht behoorlijk bij je positieven blijven, anders loopt de zaak mis en
wordt het een gezwam in de ruimte. Je kon nooit op een gegeven moment
zeggen: 'Nu gebeurt het zo-en-zo', want dan sprongen ze op met een: 'Jij hebt
niks méér te vertellen dan de anderen.""

Wanneer zo de golven hoog konden opslaan binnen een en dezelfde
organisatie", hoeveel te hoger dan nog wanneer zich tussen verschillende
organisaties "tegenstellingen manifesteerden! De leiders van de illegale
groepen waren meestal krachtige persoonlijkheden; hnn karakter en hun
overtuiging hadden hen tot het illegale werk gebracht en in en door dat
werk had het karakter zich verder gevormd en was de overtniging gecon-
solideerd. Schouder aan schouder stonden zij in de strijd tegen de bezetter en
van die gemeenschappelijke positie uit beden zij elkaar hulp wanneer dat
nodig was. Die solidariteit trof men als regel ook op lager niveau aan. Daar
vooral werd het illegale werk ervaren als een activiteit waarin oude politieke
en godsdienstige tegenstellingen volledig weggevallen waren; wat ook in
het verleden geschied was of in de toekomst kon geschieden, men hielp

1Ad Goede: Verslag van gesprek, IS okt. 1946, met Kees Pruys, p. 2 (LOfLKP,
BH-I). 2 Bij Trouw manifesteerde zich in '43 een duidelijke tegenstelling tussen de
redactie en de technischeleidil).g, d.w.z. Wim Speelman en de zijnen. 'In het begin',
aldus het gedenkboek van Trouw, 'werd nog wel eens in de technische groep door
sommigen gezegd: 'Als het er op aankomt, is de krant van ons.' In afweer tegen
een redactie' (de redactie van Vrij Nederland) 'die hun, naar hun gevoel, eens een
krant had afgenomen' (betere formulering: die de krant een andere inhoud gegeven
had dan zij wensten) 'leefde die gedachte.' De tegenstelling sleet uit op de z.g.
Trouw-weekends: 'Op zo'n weekend kwamen de mensen van de landelijke leiding
der technische groep en van de leiding der verschillende provincies tezamen met
een of meer mensen van de redactie. Er waren er vaak twintig of meer. In de loop
van de zaterdagmiddag kwamen ze aandruppelen, meestalap een fiets, naar de
plaats van samenkomst. Dat was in de regel een boerderij ergens in Overijssel, in
de Achterhoek, in Zuid-Holland of ook wel een landhuisje in Gaasterland ...
Wanneer dan zo tegen donker iedereen zowat present was, verenigden allen zich
aan de maaltijd. Het weekend werd geopend met gebed en Schriftlezing. Men
begon dan vervolgens niet met allerlei praktische problemen maar de eerste avond
was gewijd aan een principieel vraagstuk. Tot laat in de nacht werd er dan over
gediscussieerd ... De andere morgen ging men naar de kerk. En gedurende de
zondag werd dan verder gepraat en werd ook een aantal zakelijke dingen behandeld.'
(Stichting Trouw-fonds: De goede strijd. Een herinnering aan de strijd van Trouw
1943-1945 (1955), p. 9-12)


