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die demoeratie zou moeten inrichten. Met de vroegere partijen of met geheel
nieuwe? Als het geheel nieuwe zouden worden, moest men de burgerij na
de bevrijding dan niet een ruime periode voor herbezinning geven? En
vloeide daar dan niet uit voort dat men in elk geval niet de in '37 gekozen
Tweede Kamer (welker mandaat in '4I afgelopen was) opnieuw moest laten
bijeenkomen? Voorstanders van radicale hervormingen vreesden dat het
bijeenkomen van zulk een 'verouderde' volksvertegenwoordiging betekenen
zou dat de krachten van het behoud aile nieuwe denkbeelden in de kiem
zouden smoren.
Een deel van al deze tegenstellingen had zich, in '4I al, toegespitst op de

vraag wat bij de bevrijding de plaats van de Ordedienst zou zijn. Vaneind
'4o-begin '4I af bestond bij sommige vertegenwoordigers van de zes grote
democratische partijen (de Rooms-Katholieke Staatspartij, de Anti-Revo-
lutionaire Partij, de Christelijk-Historische Unie, de Liberale Staatspartij,
de Vrijzinnig-Democratische Bond en de Sociaal-Democratische Arbeiders-
partij) die elkaar in het Z.g. Politiek Convent plachten te ontmoeten, een
zekere beduchtheid dat de in het geheim opgebouwde, door beroepsofficieren
geleide Ordedienst bij de bevrijding zou trachten, zich boven de partijen te
plaatsen. Die beduchtheid welke, zoals wij in deel 5 verhaalden, vooral bij de
voorzitter van de SDAP, Koos Vorrink, leefde, verdween pas toen hem in
zijn besprekingen met de 'tweede' chef-staf van de OD, luitenant-kolonel
Pierre Versteegh, bleek dat deze richtlijnen had doen uitgaan waarin aan
aile commandanten gelast was, bij de bevrijding te gehoorzamen aan 'het
alsdan in Den Haag gevormde bewind.'! Bij dat 'bewind' werd overigens
niet gedacht aan de regering, d.w.z. aan koningin wilhelmina en het kabinet
- Versteegh nam aan, en dat deed het Politiek Convent ook, dat het, als de
bevrijding eenmaal daar was (men zag deze meestal als uitvloeisel van een
plotselinge ineenstorting van het Derde Rijk), enige tijd zou duren voor de
regering, uit Engeland overstekend, zich weer in Den Haag zou kunnen
vestigen. Hoe Versteegh zich dat 'bewind' precies voorstelde, weten wij niet,
maar uit het vertrouwen dat Vorrink in hem had, mag afgeleid worden dat
dit punt niet tot moeilijkheden tussen hen geleid heeft.
Toen Versteegh medio september '4I gearresteerd werd, ging jhr. Joan

Schimmelpenninck als chef-staf van de OD fungeren. Schimmelpenninck
dacht uitgesproken autoritair. In de zomer van '41 had hij een concept-
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