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gevoerd), een commentaar toegevoegd waarin er de regering op werd ge-
wezen dat, als het Nationaal Comité de aangevraagde machtiging kreeg,
'grote verwarring' zou ontstaan. Bij het innemen van dit standpunt werd van
Randwijk gedreven door zijn hartgrondige afkeer van de vooroorlogse
politici en Six door diezelfde afkeer benevens door de overtuiging dat een
herhaling van 'november' 18' aileen door een militair -, niet door een burger-
lijk gezag voorkomen kon worden.
De conceptie van Six hield in dat men in de overgangstijd moest aan-

knopen bij de twee data 19 april '40 en 13 mei '40: op die eerste datum was
het gehele land in staat van beleg verklaard, op die tweede het regeringsgezag
in handen gelegd van de opperbevelhebber van land- en zeemacht. Six
meende dat de regering ten tijde van de bevrijding van Londen uit een nieuwe
opperbevelhebber moest benoemen - desnoods kon de 'commandant-OD'
(Six was slechts de 'chef-staf') als zodanig fungeren. Onder die opperbevel-
hebber zouden dan de lagere commandanten van de OD het militair gezag
uitoefenen. Die commandanten moesten, aldus Six, gemachtigd zijn, links-
revolutionaire politieke gevangenen in arrest te houden, 'het overgrote deel
der bevolking, aan zichzelf overgelaten' (niet dus door agitatoren bewerkt),
verlangde, aldus Six in een voor de regering bestemd memorandum (oktober
'42)1, 'niet anders ... dan in nieuwe vorm en in rust en harmonie weder op te
bouwen wat vernield of verloren is gegaan. Het verlangt daarbij hartstochte-
lijk naar de terugkeer van H.M. de Koningin' - háár zag Six als degene die
de richtlijnen voor die staatkundige wederopbouw moest aangeven.
Evenals het Nationaal Comité wenste Six dat de regering zijn opzet uit-

drukkelijk zou goedkeuren. Het Nationaal Comité kreeg medio maart' 43
via de (niet doorziene) verrader van der Waals te horen dat de regering niet
bereid was, het comité als voorlopig bewind te erkennen (op 1 en 2 april '43
werd het comité trouwens in zijn geheel 'opgerold') en ook aan de wensen
van Six kwam de regering niet geheel tegemoet.
Wij willen, wat het beleid dier regering betreft, Iller volstaan met op te

merken dat de verdeeldheid in bezet gebied er toe bijgedragen had dat het
kabinet had besloten, tot in de dagen van de bevrijding aan te blijven - pas
nadien zou het demissionair worden. Nederland zou bevrijd worden door
Geallieerde militairen: Britten en Amerikanen. Vooral in Amerika waren
sterke krachten die bepleitten dat in dat onrustige Europa niet aileen Italië
en Duitsland maar ook de te bevrijden landen vooreerst onder Allied Military

1 'Memorandum', no. 108 (20 okt. 1942) (archief Binnenlandse Strijdkrachten.çooj),
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