
HET OD-HOOFDKWARTIER

gebruikt. 'Over een gebroken ruitje in het glas-in-lood-raam van de kerkdeur
in de Tesselschadestraat, naast de toegang tot de kosterij, plakte ik', aldus
later Westerveld,

'een papierstrookje. Achter het raam van het portaal, grenzend aan de steeg die
toegang gaf tot de voordeur van de kosterij, stond een houten stokje. Was er
onraad of waren er derden in huis die onkundig dienden te blijven van hetgeen
er plaatsvond, dan werd het papier doorgeprikt en het stokje weggehaald. Dit
laatste gebeurde iedere avond, zodat 's morgens bewust een teken 'alles veilig'
moest worden gegeven .

. . . De afspraak was dat de leden van de groep bij aankomst tweemaal zouden
bellen (trekbel!). Een vaste 'deurwacht' zorgde voor 'geruisloze' toelating. Bij
éénmaal bellen liet uit die hoek niemand zich zien.'!

Kwam in het kerkgebouw (de normale kerkelijke werkzaamheden werden
er voortgezet) iemand binnen die niet weten mocht dat er het hoofdkwartier
van een illegale organisatie gevestigd was, dan moest het 'bedrijf' uiteraard
stilgelegd worden. Een enkele keer gebeurde het dat Six en enkele mede-
werkers (zij hadden steeds wapens onder handbereik schietklaar gereed
liggen) zich haastig moesten verschuilen. Van de illegale werkers die het
adres kenden, werden er in totaal zes gearresteerd - Six vertrouwde dat zij
het adres niet zouden prijsgeven, en dat vertrouwen werd niet beschaamd.
Met dat al deed hij, zijn hoofdkwartier op één plaats handhavend, iets dat
door andere illegale werkers ontoelaatbaar, althans onwenselijk geacht werd.
'Ik vond het allemaal enigszins griezelig', verklaarde later van der Gaag,
lid van de Raad van Verzet:

'Midden in de bezettingstijd had jhr. Six zijn hoofdkwartier in de kerk in de
Tesselschadestraat." Ik weet wel dat, toen ik er binnenkwam, ik rilde toen ik dit
zag. Hij had er eenvoudig een kantoor en telefoon." Dat gáát volgens mij niet in
de bezettingstijd; dat kan misschien een uur goed gaan, maar ik voelde er niets
voor, een tweede keer terug te komen.v .

Later in de bezettingstijd raakte het bij vrij velen bekend dat de OD er een
vast hoofdkwartier op na hield. Sommigen waren er van overtuigd dat het

1 Interview met H. F. Westerveld, Hervormd Nederland, II april 1970. 2 Van der
Gaag spreekt van de Vondelstraat ; wij hebben dit gecorrigeerd. S Eerst in septem-
ber '44 kreeg het hoofdkwartier een speciale inductorlijn; het toestel was buiten de
werkuren in een vernuftig geconstrueerde schuilplaats verborgen. 4 Getuige J.
van der Gaag, Enq., dl. VII c, p. 235.
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