
COÖRDINATIE DER ILLEGALITEIT?

van die noodzaak overtuigd. 'Het was krankzinnig', zo verklaarde hij ons in
een openhartig gesprek dertien jaar na de bevrijding,

'te zeggen: er kan geen vacuüm zijn. Wat Londen hierover zei, was ondoor-
dacht. Ik heb aan mijn mensen wel meegedeeld dat er ook andere mensen zouden
komen. Mijn eigen opdracht heb ik strikt geheim gehouden. Er werd toch al
teveel gepraat. Dan was je helemaal je leven niet meer veilig. Vanuit de veilig-
heid kwam de opdracht, het strikt geheim te houden, mij niet ongelegen. Ieder-
een had zijn eigen plannen. Wel vermoedde ik dat ik de enige was die een
regeringsopdracht had, maar ik was daar niet zeker van."

*

Het is ons inziens een ernstige fout van de regering geweest dat zij het onder-
scheid tussen de algemene en de beperkte opdracht die beide in van Lidth
de [eude's 'Boodschap' van juni '43 vervat waren, onvoldoende in het oog
gehouden heeft. Wel zijn er van eind oktober '43 afberichten naar de OD
gegaan (wij herinneren aan het eerder geciteerde telegram van 28 oktober
'43) en in november en december '43 ook radiotoespraken gehouden (hier-
over straks meer) waaraan men de conclusie kon verbinden dat de regering
van het denkbeeld dat de OD, hoe kortstondig ook, verantwoordelijk zou
zijn voor de handhaving van de openbare orde, teruggekomen was, maar
de regering heeft, tot haar bericht van 27 juni '44 uitging, verzuimd, dat in
duidelijke bewoordingen aan Six mee te delen. Zij heeft het belangrijke
telegram van Six van begin december '43 waarin hij seinde: 'Vertrouwen
uwe en onze zienswijze volkomen in overeenstemming waarover gaarne
bericht', bijna zeven maanden onbeantwoord gelaten. Anderzijds moeten wij
constateren dat Six, uitgaande van de opvatting: 'mijn adviseurs en ik
overzien de situatie in bezet gebied beter dan de regering', met zekere hard-
nekkigheid vastgehouden heeft aan zijn oorspronkelijke conceptie en
dat hij slechts node afstand gedaan heeft van het denkbeeld dat de OD
belast zou worden met de uitoefening van het militair gezag; was daarbij
inderdaad artikel I uit Seyss-Inquarts verordening van januari '43 gehand-
haafd, dan zou zulks, dunkt ons, een aanfluiting zijn geweest van het
begrip 'bevrijding'.

1 P. J. Six, 22 mei 1958.
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