
SIX IN CONTACT MET NEHER

'Er is zeer duidelijk gesproken over de bezwaren die ik en anderen tegen de
OD hadden. Dit bezwaar was dat er tenminste een aantalofficieren nogal hoog
te paard zat en blijkbaar in het geheel niet had geleerd ... hoezeer het volk aan
de strijd tegen de bezetter had deelgenomen op een wijze die geen hooghartig-
heid van wie dan ook kon tolereren. Dat contact met de heer Six heeft mij de
overtuiging gegeven dat dit bij hem geenszins bestond. Het gerucht echter dat
men zo wel eens opving, was, dat de OD er naar zou streven, eigenlijk een soort
van militaire dictatuur na de bevrijding aan ons volk te willen opleggen. Dit
heb ik natuurlijk besproken, voordat ik enige beslissendestap deed. Ik heb in al
de tijd daarna niet één ogenblik ook maar de schijn van zo 'n streven kunnen ont-
dekken. Ik heb wel eens ongelukkige opmerkingen gehoord die men zou
hebben kunnen interpreteren als een bewijs voor die stelling ... Vast staat dat de
heer Six nadrukkelijk en bij herhaling het bewijs heeft geleverd, zichzelf en
ieder die onder zijn leiding stond, te beschouwen alsinstrumenten van de regering
en de regering was in Londen. Een andere regering was er niet.'!

Neher heeft, dunkt ons, onvoldoende onderkend dat de door hem bedoelde
'ongelukkige opmerkingen' (hij gaf geen details") tekenend waren voor
een bepaalde mentaliteit waarvan niemand in '43 kon voorzien tot
welk ingrijpen zij nog kon leiden. Ook achter Nehers voorstelling van
zaken dat Six zichzelf puur en alleen als 'instrument' van de Londense rege-
ring zag, mag in zoverre een vraagteken geplaatst worden dat Six, zoals wij
eerder deden uitkomen, geruime tijd een beleid gevoerd heeft waarin duide-
lijk eigen elementen voorkwamen. Neher was het overigens met dat beleid
eens. Hij heeft na dat eerste gesprek met Six dan ook nauw en hartelijk
met deze samengewerkt, misschien moeten wij zeggen: als adviseur voor
algemene zaken. Van belang was daarbij dat Neher talrijker persoonlijke
contacten met leiders van andere illegale groeperingen had dan Six. Neher
heeft zich veel moeite gegeven om weerstanden tegen de OD uit de weg
te ruimen; hij is daar niet steeds in geslaagd.
Doch laat ons terugkeren tot het onderwerp dat ons op de relati~ Six-

Neher bracht: de telefoonverbindingen van de OD. Dat Neher Six op dat
terrein in belangrijke mate kon helpen, spreekt vanzelf Neher wist van het
binnen de PTT opgebouwde clandestiene telefoonnet af dat wij aan het slot
van hoofdstuk 7 beschreven. Via hem kwam dus een zekere mate van contact
met de organisatoren van dat net (dat een deel was van de Centrale Inlich-

1 Getuige L. Neher, Enq., dl. IV c, p. I203. 2 Six meende zich in '76 met stellig-
heid te herinneren dat Neher gedoeld heeft op opmerkingen die niet in zijn
hoofdkwartier gemaakt waren.
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