COORDINATIE DER ILLEGALITEIT ?

ook attent gemaakt. ‘De heer Six had’, aldus later Slotemaker, een van de
leden dier commissie,

‘in het begin van onze estafettedienst, najaar 1943, van ons de verzekering
gekregen dat hij alles wat hij mee wilde geven langs de Zwitserse Weg, aan ons
kon geven en dat het ongezien door zou gaan. Die verzekering heeft hij schrifte-
lijk gekregen. Desondanks heeft de OD nooit iets met ons willen sturen.

Waarom niet? Al om de simpele reden dat Six geen moment aannam dat
de Politicke Commissie van de Zwitserse Weg van hem afkomstige stukken
inderdaad ‘ongezien’ zou doorgeven. Hij beschouwde van Randwijk als
de dominerende figuur in die commissie. Van Randwijk had in juli, zoals
Het Parool in mei gedaan had, in feite bepleit dat het militair gezag in de
bevrijdingsdagen bij de commissarissen der koningin en de burgemeesters
zou berusten. “Te lang heeft ons volk’, had hij geschreven, ‘de macht in
soldaten-uniform gezien dan dat het deze in de dagen der nieuwe vrijheid
nog zou kunnen verdragen.” Van iemand die zich zo uitgedrukt had, hield
Six het voor uitgesloten dat hij stukken, handelend over het militair gezag,
inderdaad ongelezen zou doorgeven — eerder zou hij er zijn eigen kritisch
commentaar aan toevoegen en hoe dat zou luiden, kon Six zich zonder
moeite voorstellen.

Conflicten

Op 2 september ’43 kwam koningin Wilhelmina in een radiotoespraak op
het militair gezag terug dat zij ruim vier maanden tevoren, eind april, voor
het eerst genoemd had. Zij deelde nu mee dat in Engeland al ‘een aanzienlijk
aantal landgenoten opgeleid (was) ter vitvoering van de reeds eerder door
mij genoemde staat van beleg’; die landgenoten zouden

‘onder de leiding van een militair belast worden met de uitoefening van het
militair gezag. Dit militair gezag zal op het uur der bevrijding aanwezig zijn.
Het is voorzien van instructies omtrent de herleving van cen gesaneerd burger-
lijk gezag. Gezien hun opleiding en hun geestesgesteldheid zullen zij in de ware
zin des woords uw eerste bevrijders zijn. Zij komen als vrienden en helpers tot u:
allen die van goeden wille zijn, zullen zich veilig kunnen voelen en aan het werk

1 Getuige G. H. Slotemaker de Bruine, Eng., dl. IV ¢, p. 582.
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