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gaan voor de opbouw van het vaderland. Minister Burger is uitgenodigd, zich te
belasten met de bouw van een omlijsting waarin Nederland in burgerlijke zin
actief ingepast kan worden.'

Met deze passage kon Six zich verenigen. Wel had de koningin niet van
een vacuüm gesproken ('dit militair gezag zal op het uur der bevrijding aan-
wezig zijn'), maar uit dat feit behoefde, zo meende hij, geenszins afgeleid
te worden dat de door hem ontvangen 'Boodschap' niet langer geldig was.
Het sprak voor hem. vanzelf dat de koningin nimmer publiekelijk zou refe-
reren aan een opdracht die aan een illegale organisatie verstrekt was. Boven-
dien: was er zekerheid dat het uit Engeland komend militair gezag inderdaad
present zou zijn 'op het uur der bevrijding'? Natuurlijk niet. En tenslotte:
in wat de koningin gezegd had, stond een door Nederlandse militairen uit
te oefenen militair gezag centraal en dat was precies wat Six wenselijk achtte.
De toespraak van de koningin had op de redacties van Het Parool en Vrij

Nederland een heel ander effect. Wat was dat voor een vage passage over
mr. J. A. W. Burger die enkele weken tevoren alsminister zonder portefeuille
in het kabinet-Oerbrandy opgenomen was ?Wat moest men zich voorstellen
onder 'een omlijsting waarin Nederland in burgerlijke zin actief ingepast
kan worden'? En functionarissen van een Nederlands militair gezag zouden
'in de ware zin des woords uw eerste bevrijders zijn'? Afgezien nog van het
feit dat die formulering weinig hoffelijk was jegens de Geallieerde militairen
die bij de operaties op Nederlands gebied hun leven zouden riskeren, konden
de redacties van Het Parool en Vrij Nederland een regeling waarbij het gezag
exclusiefbij uit Engeland gearriveerde Nederlandse militairen zou berusten,
allerminst toejuichen.

De eerste uit hun kring die hierover persoonlijk met Six overhoop kwam
te liggen, was van Randwijk. Begin september' 43 (de juiste datum is niet
bekend) ontmoette hij de chef-staf van de OD ergens in Amsterdam-zuid.
Six stelde bij die gelegenheid in een urenlang gesprek de eisdat van Randwijk
voortaan in Vrij Nederland niets over het militair gezag zou publiceren dat
niet tevoren door hem, Six, goedgekeurd was. Van Randwijk weigerde,
niet zonder verontwaardiging. Van het ene woord kwam het andere. Van
Randwijk zei dat hij nu 'met hoofd en schouders in de politiek gedoken
zat" en zich met kracht tegen de pretenties van de OD zou verzetten
(hij zei bovendien dat Nederlands-Indië onmiddellijk na de overwinning op
Japan onafhankelijk moest worden, hetgeen Six geheel in het verkeerde
keelgat schoot) - Six betoogde dat zonder militair gezag de chaos bij de

1P. J. Six: 'Verslag over de OD', p. 45-46.
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