COORDINATIE DER ILLEGALITEIT ?

bevrijding niet te beteugelen zou zijn; trouwens, dat militair gezag zou men
niet zo vlug kunnen missen en men moest vooral de arbeiders stevig aan-
pakken. ‘Als de kerels niet werken willen’, zo gaf van Randwijk, met ge-
bruik van zijn eigen vocabulaire, zes jaar later Six” woorden weer,

‘- zij zitten nu in kampen? en daar zullen zij dan straks weer komen, dan moeten
zij ook hun smoel maar houden. Het systeem is niet zo gek, alleen waar Duitsers
zitten, moeten wij goede Nederlanders zetten.’

Er was meer. Bij monde van Biihrmann, de adjudant die Six voor het
contact met andere illegale organisaties gebruikte, kreeg van Randwijk in
die tijd te horen: ‘Jullie burgers zullen er aan moeten wennen dat wij mili-
tairen het voor het zeggen hebben!”® Natuurlijk hield van Randwijk dat
alles niet voor zich. Zijn medeleden van de Politicke Commissie van de
Zwitserse Weg: in die tijd Slotemaker, Stufkens en Cramer, behoorden tot
de eersten die ingelicht werden. Ook Joop Bartels, de boodschapper van
Visser 't Hooft, werd in de arm genomen. Deze had toen al gesproken zowel
met Six als met Bosch van Rosenthal. Bosch van Rosenthal had Bartels tegen
de OD gewaarschuwd (hij had gesproken van ‘een zeer kleine groep mili-
tairen en autoritair aangelegde personen, in wier politiek inzicht (hij) niet
het minste vertrouwen had’) en Six had het bij Bartels bestaande wantrouwen
aangewakkerd met uitlatingen die enkele weken later door Visser 't Hooft
aldus samengevat werden:

‘Het (was) z.i. geboden om . . . alle plannen der regering blindelings te steunen,
omdat in die plannen in alle mogelijkheden voorzien was en het bovendien geen
pas gaf, aan de juistheid van de gevonden oplossing te twijfelen. Hare Majesteit
had ons Nederlanders opgewekt om eensgezind achter de regering te staan, en
(hij) interpreteerde dit aldus dat het een inbreuk betekende op een order van
Hare Majesteit, als de regeringsplannen aan kritiek onderworpen werden. Dat
een uitermate rigoureus gezag na de ommekeer noodzakelijk was, dat leed . . .
geen twijfel. Hij ging daarin zover dat hij verklaarde het de beste oplossing te
vinden om het hele thans door de Duitsers opgebouwde economisch-sociale en
bestuursapparaat intact te laten, en slechts de landverraderlijke leidende personen
door goede Nederlanders te vervangen. Hij zou voorts het liefste zien dat de
staat van beleg duurde tot na de bevrijding van Indig.™

1 Bedoeld werden blijkbaar de werkverruimingskampen en allerlei andere barakken-
kampen in Nederland en elders. 2 H. M. van Randwijk, Engq., dl. VII ¢, p. 147.
Six ontkende jegens ons in 1976, zich ooit in die geest uitgelaten te hebben. 2 W.
A. Visser 't Hooft: Concept voor de nota betr. het bezoek van J. Bartels in Neder-
land, sept. 1943, p. § (Zwitserse Weg, 1 ¢, A 56). * A.v.,p. 3.
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