
'ZIET LONDEN WEL REËEL?'

Deze uitlatingen (ze zijn mogelijk ietwat toegespitst weergegeven) die
overeenkwamen met datgene wat van Randwijk volgens zijn zeggen van
Six te horen gekregen had, brachten de redacties van Vrij Nederland en
Het Parool tot het besluit, er gemeenschappelijk via de Zwitserse Weg op aan
te dringen dat de regering haar beleid zou wijzigen. In een scherpe nota
waarschuwden zij Londen dat een opzet als door de koningin geschetst,
slechts onrust zou veroorzaken. Bovendien gaven zij aan de zaak het maxi-
mum aan publiciteit dat hun in bezet gebied mogelijk was: zij stelden haar
in de illegale pers aan de orde. In een eind september gepubliceerd artikel:
'Ziet Londen wel reëel?' verwierp van Heuven Goedhart het denkbeeld van
een bestuur door militairen: 'Allen', schreefhij,

'die over deze dingen hier te lande redelijk hebben nagedacht, zijn het er over
eens dat zulk een militair bestuur als ongewenst, ja als geenszins ongevaarlijk
dient te worden afgewezen. Een volk dat drie à vier jaar door militairen en hun
trawanten is geringeloord, terwijl het tevoren gewend was aan een strikt civiel
bestuur, hunkert naar de terugkeer van zijn oude gezagsvormen en gevoelt nog
minder dan van huis uit al voor een 'militair bestuur' dat doorgaans opvalt door
tekort aan begrip voor vrijheid, en door een neiging tot 'afdoen' zonder enige
rekenschap of overleg met instantieswelke het volk vertegenwoordigen .

. . . Wij hopen vooral niet dat men in Londen in de veronderstelling leeft als
zouden wij gedesoriënteerd of in staatszakengedesinteresseerdzijn. Het tegendeel
is het geval ... Wij popelen van verlangen om de leidsels die wij zolang uit
handen moesten geven, weer terug te nemen. Wij zouden het maar matig waar-
deren wanneer anderen zich hiertoe geroepen voelden; mogelijkerwijs zijn wij
zelfs door de lange uitschakeling van onze invloed en door al het onrecht dat wij
lijdelijk hebben moeten aanzien, wat overgevoelig op dit punt geworden. Be-
vrijden wil niet zeggen: besturen!'!

Vrij Nederland, De Waarheid en De Oranjekrant schreven in gelijke geest -
Visser 't Hooft (die de betrokken nummers via de Zwitserse Weg ontving)
verheugde zich over dat koor van protest. Ook wat [oop.Bartels hem over
zijn gesprekken met Bosch van Rosenthal en Six had kunnen vertellen, gaf
hij aan Gerbrandy's departement te Londen door. Hij voegde er aan toe dat
Bartels bovendien 'vele spontane reacties op de rede van Hare Majesteit' te
horen had gekregen, 'bijvoorbeeld van iemand die veel met arbeiderstreinen
reist, dat na de rede van Hare Majesteit opmerkingen als: 'Als de koningin
zo begint, kan ze wel wegblijven', niets ongewoons waren.f

·1 Het Parool, S8 (27 sept. 1943), p. 1-2. 2 W. A. Visser 't Hooft: Nota betr. het
bezoek van J. Bartels in Nederland, p. 2-3.
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