
BÜHRMANN WAARSCHUWT VAN NAMEN

door de OD in de kraag worden gegrepen.' Deze laatste uitdrukking werd enkele
malen door uw adjudant in het gesprek gebruikt.'

Waren de uitlatingen van Bührmann juist weergegeven? Op die vraag
zou de redactie van Vrij Nederland graag 'binnen 7 dagen na dagtekening'
antwoord ontvangen.! Zij nam voorts onmiddellijk Bosch van Rosenthal
in de arm: kon deze Six niet tot rede brengen?

Six liet geen zeven dagen verstrijken voor hij Vrij Nederland antwoord
zond. Hem was toen al bekend dat Bosch van Rosenthal een gesprek met
hem begeerde - daartoe was hij, schreef hij, 'onder de huidige omstandig
heden' niet bereid (Bosch kende hem namelijk onder zijn ware naam); Six
achtte dat gesprek overigens ook 'niet nodig'. Hij had Bührmann geen
opdracht gegeven tot het afleggen van enige 'verklaring', maar deze had
slechts 'ter voorkoming van misverstanden in de toekomst u enige vriend-
schappelijke aanwijzingen ... willen geven die wellicht uw vaak moeilijke
werk zouden kunnen vergemakkelijken.' Voor rectificatie was geen enkele
reden, 'de Regering', aldus Six,

'heeft besloten, de OD in te schakelen bij de uitvoering van haar plannen voor
de toekomst. Ten aanzien der terzake verstrekte opdrachten is uitdrukkelijke
geheimhouding gelast.
Ten aanzien van de taak van het militair gezag geeft de wet op de Staat van

Oorlog en Beleg uitsluitsel.
Ten aanzien van de Bijzondere Staat van Beleg zijn duidelijke mededelingen

verstrekt door H. M. de Koningin en Minister Gerbrandy."
Tot slot kan ik nog vermelden dat de OD bij brief van 12 juni 19433 uit

Londen de volgende mededeling ontving: 'Vorming voorlopig bewind door
driemanschappen of door welke groep ook, wordt volkomen ontoelaatbaar
geacht' "-

anders gezegd: als, gelijk Bührmann aangekondigd had, eventuele 'Hogen-
dorpen' door de OD 'in de kraag gegrepen' zouden worden, dan handelde
de OD precies volgens zijn instructies.
Hoe levendig was nu de bezorgdheid jegens de OD in kringen van Vrij

Nederland en Het Parool? Dat is moeilijk te zeggen. Misschien was ze bij van

1Brief, 19 jan. 1944, van de redactie van Vrij Nederland aan de chef-stafvan de OD
(a.v., 5 b, N 85) enEnq., dl. V c, p. 269. 2 Dit sloegop Gerbrandy's radiotoespraak
van 8 december' 43 waarbijwij aleerderstilstonden. 3De 'boodschap' van van Lidth
de Jeude. 4 Brief, 24 jan. 1944, van de chef-staf van de OD aan de redactie van
Vrij Nederland (ZwitserseWeg, 5 b, N 85).
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