
DE SPIONAGE OP DE ZWITSERSE WEG

N u de eerste vraag: hoe was het tot die spionage gekomen?
Al in de zomer van '43 moest Prins stukken microtilmen waarin kritisch

over militairen geschreven werd (men denke aan de artikelen uit Het Parool
en Vrij Nederland) - hij kon zich met die beschouwingen, zo verklaarde hij
later aan de Enquêtecommissie, 'niet verenigen ... in dit opzicht dat de aard
en de strekking van die stukken aanstuurde op de gebroken-geweertjes-
mentaliteit] en op het in de hand werken van een chaos na het einde van de
bezetting." Wij nemen aan dat Prins zich extra geërgerd heeft aan de nota
die Het Parool en Vrij Nederland opgesteld hadden na de radiotoespraak van
de koningin van 2 september '43. Mej. Kohlbrugge had inmiddels haar
functie bij de Zwitserse Weg neergelegd - op 31 augustus had het gesprek
met de Politieke Commissie plaatsgevonden dat haar diep had gekwetst,
ze had toen korte tijd later de verbinding met Prins (aan wie zij, aldus
deze, 'vertelde dat men probeerde haar uit de leiding van de Zwitserse
Weg te drukken'") overgedragen aan een illegale werker met wie zij reeds
geruime tijd samenwerkte, Oncko Heldring. Deze was het die, na overleg
met mej. Kohlbrugge, Prins vroeg, de zending waarin zich de nota van Het
Parool en Vrij Nederland bevond alsmede een tegen de OD en het militair
gezag gerichte brief van Stufkens aan minister Burger", nog niet te micro-
filmen maar die stukken even aan hem mee te geven. Wij nemen aan dat
daarbij aan Prins gezegd werd dat de chef-staf van de OD ze te lezen zou
krijgen. Aldus geschiedde, en de instructie van Six liet niet lang op zich
wachten: hij wenste voortaan afdrukken te ontvangen van alle stukken die
via de Zwitserse Weg gewisseld werden. Heldring trad voor de Politieke
Commissie maar kort als tussenpersoon in het contact met Prins op, maar
ook toen hij als zodanig (hij werd door de commissie als een satelliet van
mej. Kohlbrugge beschouwd) door een ander vervangen was, bleef de
situatie deze dat hij of mej. Kohlbrugge telkens de extra-afdrukken ophaalden
die voor het bureau van Six bestemd waren. Dat begon in de tweede helft
van september' 43 en het werd maand na maand voortgezet.
Aanvankelijk had deze spionage althans bij enkelen van hen die er bij

1Tussen de twee wereldoorlogen was een insigne, bestaande uit een gebroken
geweertje, in pacifistische kringen veel gedragen. 2 Getuige W. Prins, Enq., ell.
IV c, p. 747. 3 A.v., p. 748. • Stufkens schreef in die brief o.m.: 'Er gaan ver-
halen over 'eenheidskranten' en dergelijke; wij zijn ons bewust, dat er bijv. in de
kring hier te lande van volkomen vaderlandsgetrouwe militairen tendenzen in
autocratische geest leven, die zonder meer funest zouden zijn, wanneer zij een voet
aan de grond kregen.' (brief, 24 sept. 1943, van N. Stufkens aan]. A. W. Burger,
Zwitserse Weg, 3 b (H 77)).
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