DE SPIONAGE OP DE ZWITSERSE WEG

werkwijze van diverse illegale groepen te onderzoeken), en ten derde had hij
kort na de 1ste september met Visser 't Hoofts boodschapper Bartels een ge-
sprek gevoerd dat hem diep verontrust had. Bartels had zich bij die gelegenheid
zo fel uitgelaten tegen alles wat militair was en vooral zo afgegeven op het
beroepskader,! dat de Politicke Commissie van de Zwitserse Weg zich, toen
zij er van vernam, van hem distantieerde. Begin november schreef de Poli-
ticke Commissie aan Visser 't Hooft namelijk dat Bartels ‘waarschijnlijk
meer gezegd (had) dan verantwoord was’.2 Maar de uitlatingen van Bartels
hadden hun onvermijdelijk effect gehad®: van Borssum Buisman was zich gaan
afvragen of Bartels (die, maar dat wisten de Politicke Commissiec en Visser
't Hooft niet, bovendien gezegd had dat via de Zwitserse Weg alle middelen,
desnoods censuur, aangewend zouden worden om een naoorlogse dictatuur
in Nederland te voorkomen) soms onverhuld uitgesproken had wat de
instanties bewoog tussen welke hij het contact bewerkstelligde: de Politieke
Commissie van de Zwitserse Weg en het bureau van Visser 't Hooft. Six’
besluit om nauwkeurig na te gaan wat aan stukken tussen die twee instanties
gewisseld werd, had van Borssum Buismans volledige instemming. Gelijk al
vermeld, zond deze aan het Bureau Inlichtingen de volgende waarschuwing
(wij vermelden de werkelijke namen): ‘Bartels niets meegegeven daar hij
niet objectief doch op last van Visser 't Hooft gegevens verzamelde ter
voorkoming militaire dictatuur, vrezend lange duur staat van beleg’, en
jegens de Enquétecommissie verklaarde van Borssum Buisman dat hij ver-
volgens van het Bureau Inlichtingen opdracht kreeg, ‘in het oog te houden
wat ... verzonden en wat eventueel zou worden achtergehouden. Dit
verzoek heb ik aan kolonel Six overgebracht . . . Ik heb toen, in commissie
van Londen dus, geadviseerd om een en ander z.g. ‘gewoon’ te laten door-
gaan’® — anders gezegd: de spionage op de Zwitserse Weg voort te zetten.

Over zijn opdracht aan de fotograaf Prins had Six ook met anderen ge-
sproken dan met van Borssum Buisman, nl. met de juridische medewerker
van zijn staf, mr. Caljé, en met Neher. Door hen beiden werd de opdracht

1In cen brief aan de Politicke Commissie gaf Bartels van Zwitserland uit eind
november een wel heel onschuldige voorstclling van zaken toen hij schreef: “Wij
wisselden van gedachten over de kwestie civiel-militair zoals ik dat . . . zou kunnen
doen, en misschien wel gedaan heb, over de kwestie hervormd-gereformeerd.
Ziedaar mijn lezing van het geval. Overigens blijf ik erbij dat ik de parachutist
een prima figuur vind - maar een beroepsmilitair I’ (brief, 24 nov. 1943, van J. Bartels
aan de Politicke Commissie, Zwitserse Weg, 5 e (WH-143)). 2 Brief, 10 nov.
1943, van de Politicke Commissie aan Visser 't Hooft (a.v., 3 ¢ (H 93)). 3 Brief,
24 nov. 1943, van W. A. Visser 't Hooft aan de Politicke Commissie (a.v., 5 d
(WH-141)). * Getuige G. A. van Borssum Buisman, Enq., dl. IV c, p. 1450.
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