
SAMENZWERINGEN TEGEN HITLER

Zulk een staatsgreep was al in '38 overwogen, met name in de weken
waarin het er naar uitzag dat Duitsland door Hitlers beleid jegens Tsjecho-
slowakije in een Europese oorlog zou belanden waarvoor het in de verste
verte niet gereed was. Wie wisten dat laatste? Hooggeplaatste ambtenaren
en hoge militairen, en het was dan ook in hun midden dat beseft werd dat
men Hitler ten val moest brengen als men het traditionele Duitsland tegen
grote gevaren wilde beschermen. In die conservatieve milieus had men de
steun van Frankrijk en Engeland nodig - een probleem was, dat men, zo
men in die milieus al 'neen' zei tegen Hitler en de excessenvan zijn regime,
toch een aantal verworvenheden van dat regime niet wilde prijsgeven en
vooral Duitslands positie in Europa wenste te versterken. Een van de
actiefste niet-militaire deelnemers aan de samenzwering, dr. Carl Goerdeler
(Oberbürgermeister van Leipzig tot hij per I april '37 ontslag nam omdat,
zonder dat hij daar iets van wist, het standbeeld van de Joodse componist
Mendelssohn in zijn stad verwijderd was), was bijvoorbeeld van mening
dat West-Polen en het Sudetengebied persé aan Duitsland moesten worden
toegevoegd, en een van de actiefste militaire deelnemers, generaal Ludwig
Beck, chef-staf van het Oberkommando des Heeres (hij kreeg in augustus '38
ontslag, generaal Halder volgde hem op), vond eveneens dat Tsjechoslo-
wakije als potentiële militaire tegenstander van Duitsland uitgeschakeld
moest worden. Voorts sprak het voor Goerdeler, Beck en de hunnen vanzelf
dat Oost~nrijk een deel van Grossdeutschland moest blijven. Hoe dat zij, aan
de samenzwering die in de zomer van '38 gesmeed werd, kwam de basis te
ontvallen toen Frankrijk en Engeland Hitler ten aanzien van Tsjecho-
slowakije bij het accoord van München zijn zin gaven.
Die samenzwering was heel ver gegaan. Zo was in Berlijn allesvoorbereid

geweest om de Reichskanzlei met troepen uit Wehrkreis III (Berlijn) onder
bevel van hun commandant, generaal Erwin von Witzleben, te overvallen,
en een stoottroep van de Abwehr zou bij die gelegenheid trachten, Hitler
uit de weg te ruimen. De chef van de Abwehr, admiraal Canaris, had voor
wapens en explosieven gezorgd en een van zijn hoogste officieren, Oberst
Hans Oster, was een van de actiefste samenzweerders geweest.
Tot een aanloop tot een nieuwe staatsgreep kwam het pas weer in oktober

'39, zulks vanuit de beduchtheid dat het offensief in West-Europa waarop
Hitler onmiddellijk na beëindiging van de Poolse veldtocht was gaan aan-
dringen, een fiasco zou worden. De bedoeling was nu dat een Driemanschap
onder leiding van Beck de macht in handen zou nemen - dat Driemanschap
wilde zich dan moeite geven voor het behoud van een groot deel van Hitlers
'veroveringen': Oostenrijk, het Sudetengebied, Danzig, de Poolse Corridor
en het oostelijk deel van Opper-Silezië dat na de eerste wereldoorlog Pools
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