
SAMENZWERINGEN TEGEN HITLER

de personen die tot die kring behoorden, onder de verwording welke zich van
meet af aan in het Derde Rijk was gaan aftekenen, dat zij al hun hoop gingen
vestigen op de komst van een 'nieuwe mens' en de doorbraak van een 'volks-
gemeenschap' die de verwezenlijking zou zijn van christelijk-socialistische
beginselen. Over dat alles werd in de betrokken groeperingen niet alleen
gediscussieerd - de plannen werden ook, in telkens nieuwe versies, op
schrift gesteld en er circuleerden zelfs lijstjes, telkens wisselend overigens,
met de namen van diegenen die de eerste Duitse naoorlogse regering zouden
vormen, alsmede concepten voor de oproepen waarmee die regering zich
zou presenteren. Het was een wonder dat dergelijke stukken niet al in een
vroeg stadium aan de Gestapo in handen vielen.

Contact met Engeland kregen de tegenstanders van het Hitler-regime pas
weer in '42. Tot hen behoorde dr. Hans Schönfeld die verbonden was aan
het bureau van de Oecumenische Raad te Genève dat door Visser 'e Hooft
geleid werd. Via deze kon Schönfeld in de lente van '42 een uit Duitsland
ontvangen memorandum waarin mede de denkbeelden van de Kreisauer
Kreis uiteengezet werden, aan de links-socialistische Engelse minister Sir
Stafford Cripps doen toekomen en korte tijd later, in mei '42, hadden
Schönfeld en een van de leden van de Kreisauer Kreis, de predikant dr.
Dietrich Bonhoeffer, in Stockholm een geheime samenkomst met de Angli-
caanse bisschop van Chichester, dr. G. K. A. Bell. Schönfeld en Bonhoeffer
bepleitten daar dat de Engelse regering er in beginsel accoord mee zou gaan
dat na de oorlog een federatief Europa gesticht zou worden waarvan een
vrije Poolse en een vrije Tsjechische staat deel zouden uitmaken (zij repten
niet van herstel van Polen en Tsjechoslowakije in hun vroegere omvang) en
dat dan onder een Europees opperbevel een Europees leger gevormd zou
worden met een sterk Duits contingent er in. Natuurlijk besefte de Britse
regering dat zulk een opzet, los nog van wat zij er verder op tegen had, door
de Sowjet-Unie beschouwd zou worden als tegen háár gericht - de Engelse
minister van buitenlandse zaken, Eden, deed dr. Bell weten dat Engeland

von Moltke; de grootvader van Helmuth James was een neefvan deze veldmaar-
schalk, zijn moeder een Engelse uit Zuid-Afrika. Craf von Moltke beschouwde het
nationaal-socialisme als een terugval in de barbarij. Bij het uitbreken van de tweede
wereldoorlog kon hij een functie krijgen in de juridische afdeling van het Amt
Ausland-Abwehr. In zijn officiële positie trachtte hij, meestal met weinig succes, te
bereiken dat Duitsland zich in zijn oorlogvoering aan de bepalingen van het volken-
recht hield. De vooral op de toekomst gerichte besprekingen van de om hem
groeiende Kreisauer Kreis werden eerst na de aanslag op Hitler van 20 juli' 44 aan
de Gestapo bekend. Von Moltke werd in januari '45 geëxecuteerd.
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