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niet bereid was, toezeggingen in de geschetste geest te doen aan enige Duitse
oppositie; trouwens, wat had die oppositie om het lijf? Men merkte er niets
van. In januari' 43 werd na de conferentie van Casablanca door Roosevelt
en Churchill bekendgemaakt dat Duitsland, Italië en Japan zich onvoor-
waardelijk moesten overgeven. Bij monde van von Moltke (die overigens
niet tot hun groep behoorde) deden de conservatieve Duitse opposanten in
de zomer van '43 in Istanboel het aanbod dat Duitsland in West- en Zuid-
Europa inderdaad onvoorwaardelijk zou capituleren, maar niet in het oosten:
tegen de Sowjet-Unie zou de strijd voortgezet worden.! Dat was voor de
regeringen van Engeland en de Verenigde Staten gelijkelijk onaanvaardbaar.

Het 'Duitsland' dat volgens de denkbeelden van de conservatieve oppo-
santen althans de gedeeltelijke capitulatie zou aanvaarden, zou natuurlijk
niet het Derde Rijk zijn maar een staat zonder nationaal-socialistische leiding,
bovenal: een staat zonder Hitler. De NSDAP en de SS moesten met alles
wat zij representeerden, uitgeschakeld worden - dat vergde dat de Führer
werd uitgeschakeld. Geen eenvoudige zaak! Niet alleen was het moeilijk om
tot Hitlers hoofdkwartier door te dringen, maar ook daar werd hij goed
bewaakt en diegenen die een aanslag overwogen, hadden bovendien de
indruk dat Hitler intuïtief aanvoelde warmeer hem gevaar dreigde, en dat
hij dan steeds op de juiste wijze reageerde. En toch: het moest geprobeerd
worden.

Daarvan was vooral een Duitse Oberstleutnant doordrongen, Henning
von Tresckow. Hij was stafofficier in de staf van de Chef des Generalstabes
van de Heeresgruppe Mitte aan het Oostelijk front. In die staf beschouwde
men vrij algemeen de massamoorden op de Joden (die er bekend waren)
alsook bijvoorbeeld het kort voor de inval in de Sowjet-Unie gegeven
bevel om de politieke commissarissen van het Rode Leger te liquideren,
als een onuitwisbare schandvlek op Duitslands blazoen; terecht zag men er
Hitler als de autoriteit van wie de sterkste impuls tot deze en dergelijke
misdaden uitging. De groep van von Tresckow kreeg in '42 via de reserve-
luitenant Fabian von Schlabrendorff contact met de conservatieve oppo-

1De conservatieve Duitse oppositie heeft met de Sowjet-Unie geen contacten van
reële betekenis onderhouden, wèl heeft Stalin zijnerzijds in de jaren '42 en '43,
toen hij geen zekerheid had of de Geallieerden tot de vorming van een 'Tweede
Front' zouden overgaan, bij Hitler gesondeerd of deze tot een nieuw Russisch-
Duits accoord bereid was. Hitler ging daar niet op in. Ten eerste wantrouwde hij
Stalin, ten tweede besefte hij dat hij bij zodanig accoord de 'Lebensraum im
Osten' zou moeten ontruimen, welks verovering sinds de aanvang van zijn actie
in zijn politieke denken centraal gestaan had.
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