
SAMEN ZWERINGEN TEGEN HITLER

santen in Berlijn. In juli '42 werd afgesproken dat generaal Beck de centrale
figuur bij de staatsgreep ZO\! zijn. Beck en generaal Friedrich Olbricht (die
als chef van het Allgemeine Heeresamt, waaronder het reserveleger ressorteerde,
bij een omwenteling een belangrijke rol kon spelen) gingen er accoord mee
dat getracht zou worden, Hitler te liquideren. Daartoe zouden Engelse
explosieven gebruikt worden die als gevolg van de penetratie van de Franse
illegaliteit alsmede na de Britse raids op St. Nazaire en Dieppe in handen van
de Abwehr gevallen waren. Die Engelse explosieven waren kwalitatief beter
dan de Duitse en hadden bovendien ontstekingsmechanismen die geruisloos
werkten. Een kleine voorraad daarvan werd door de Abwehr-officier van het
Oberkommando der Heeresgruppe Mitte, Oberstleutnant Rudolph-Christoph
Preihert von Gersdorff, eind '42 aan von Tresckow in handen gespeeld.
Insnelle successie mislukten toen drie pogingen om Hitler uit te schakelen.
Op 17 februari '43 was in Poltawa door de Duitse commandanten ter

plaatse (die diep verontwaardigd waren over Hitlers starre strategie welke
tot de ondergang van het Duitse Zesde Leger bij Stalingrad geleid had) alles
voorbereid om Hitler, die op die dag een bezoek zou brengen aan hun staf,
gevangen te nemen. Hitler vloog evenwel onverwachts met het vliegtuig
dat hem placht te vervoeren, een toestel van het type Kondor, naar Zaporosje
in plaats van naar Poltawa. Dit was de eerste mislukking.

De tweede deed zich op 13 maart '43 voor. Hitler voerde op die dag be-
sprekingen in het hoofdkwartier van de Heeresgruppe Mitte - von Tresckow
had Hitler en zijn gevolg, terwijl zij aan de lunch zaten, willen laten neer-
schieten maar dat had de bevelhebber van de Heeresgruppe, Generalfeld-
marschall von Kluge, verboden. Von Tresckow slaagde er toen in, een pakje,
dat zogenaamd twee flessen cognac bevatte maar in werkelijkheid een
Engelse explosieve lading met een op een half uur afgestelde tijdsontsteking,
bij het vertrek mee te geven aan een officier die in de Kondor stapte waar
Hitler aan boord was gegaan. De tijdsontsteking werkte goed, maar door
de koude in het toestel kwam de lading niet tot ontploffing - althans, dat
was de conclusie die zich aan von Schlabrendorff opdrong toen hij het
pakje met de 'twee flessen cognac' weer in handen kreeg; daarvoor was hij
haastig naar Hitlers hoofdkwartier gevlogen, zodra duidelijk was dat de
explosie zich niet had voorgedaan.

De derde mislukking kwam acht dagen later, 21 maart. Hitler zou op die
dag, Heldengedenktag, in Berlijn een toespraak houden en onmiddellijk nadien
een rondgang maken langs Russisch wapentuig dat door de Heeresgruppe
Mitte buitgemaakt was. Tijdens die rondgang (Hitler zou om één uur komen
en volgens het programma om half twee weggaan) zou von Gersdorff
plotseling op hem toespringen en zich aan hem vastklampen. Von Gersdorff
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