
COÖRDINATIE DER ILLEGALITEIT?

onmiddellijk na een geslaagde staatsgreep bij hun regering zouden bepleiten
dat het nieuwe Duitse bewind door Duitslands tegenstanders als onder-
handelingspartner aanvaard zou worden. Of aan zulk een beroep gevolg
zou worden gegeven, was evenwel na de conferentie van Casablanca
(eind januari' 43) nog onzekerder dan tevoren: daar was immers publiekelijk
geëist dat Duitsland zich onvoorwaardelijk zou overgeven, Hoe dat zij,
noch van Trott, noch van Moltke zouden na een geslaagde staatsgreep
speciale bemoeienis met Nederland krijgen, maar dat zou Oberst Staehle
juist wèl: de leiding van de conspiratie had besloten dat hij de hoogste Duitse
autoriteit zou worden in Nederland en België - hij zou er dus Reichskommissar
Seyss-Inquart, Wehrmachtbefehlshaber Christiansen en Militärbefehlshaber
van Falkenhausen vervangen. Staehle besefte dat het voor hem, wat Neder-
land betrof, hoogst wenselijk was dat hij, alvorens in functie te treden, het
vertrouwen zou weten te winnen van diegenen die in bezet Nederland
hetzelfde deden als hij en de zijnen in Duitsland: zich verzetten tegen het
Naziregime. Maar hij moest dan contact krijgen met de Nederlandse illega-
liteit, niet op laag, maar op een zo hoog mogelijk niveau. Was er wellicht
een instantie die de gehele illegaliteit representeerde?

*

Wilhelm Staehle-, die dicht bij Bentheim in november 1877 ter wereld
kwam, was de zoon van een Duitse vader en een Nederlandse moeder,
afkomstig uit Meppel. Hij werd beroepsofficier. Eind '34 (hij was toen, na
eerst o.m. bij de Abwehr ingeschakeld te zijn geweest, werkzaam bij het
Reichsluftfahrtministerium) bereikte hij de rang van Oberst (kolonel) en verder
bracht hij het niet - het raakte in vrij wijde kringen bekend dat hij geen
grein sympathie koesterde voor het Nazi-regime maar zich als een volgeling
van ds. Niemöller beschouwde. In '37 kreeg hij een 'onschuldige' functie:
hij werd commandant van een nieuw tehuis voor oorlogsinvaliden dat bij
Potsdam gebouwd was. Daar werden na het uitbreken van de oorlog Franse
en Poolse krijgsgevangenen tewerkgesteld. Staehle behandelde hen goed,
hij hielp ook Joden in Berlijn onder te duiken - wat hun lot na hun depor-
tatie zou zijn, was hem uit allerlei contacten bekend. Voor hem en andere
deelnemers aan de samenzwering waren juist de in het oosten gepleegde
massamoorden een belangrijk motief om het Naziregime ten val te brengen.

1Wij volgen nu in hoofdzaak dr. G. van Roons werk: Wilhelm Staehle. Bin Leben
auf der Grenze 1877-1945 (I969).
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