
COÖRDINATIE DER ILLEGALITEIT?

gestaan met een Duitser, Brill. Deugde dat wel? Hij liet inlichtingen in
Drente inwinnen; die luidden gunstig. Via Duinkerken werd vervolgens te
verstaan gegeven, 'dat' (aldus weer Cramer) 'enkele vertegenwoordigers
van de illegaliteit te zijner tijd bereid zouden zijn met Staehle in contact
te treden.'!
In de maanden waarin de Duitse samenzweerders hun hoop gevestigd had-

den op het gelukken van de aanslagen van von Tresckow en von Gersdorff
(februari-maart '43) nam Staehle, die misschien van deze plannen onkundig
was, geen verbinding op met die 'vertegenwoordigers van de illegaliteit' -
pas in december' 43 liet hij van zich horen: nu moest, zo deed hij weten, de
bijeenkomst die in beginsel al anderhalf jaar tevoren in het uitzicht gesteld
was, op korte termijn plaatsvinden. Duinkerken snelde met dat bericht naar
Cramer, Cramer snelde er mee naar van Heuven Goedhart. Afgesproken
werd dat Staehle enkele dagen voor Kerstmis in Coevorden ten huize van
Duinkerkens zuster de 'vertegenwoordigers van de illegaliteit' zou ont-
moeten. Van Heuven Goedhart en Cramer togen er heen, 'reizende', zo
schreef eerstgenoemde na de oorlog, 'in een propvol treintje van Zwolle
waarin ik op eenkoekjesblik op de grond en Jaap' (Cramer) 'op een bank met
een jeugdige Drentse schoonheid op zijn schoot zat.'2
Staehle verscheen de volgende dag in gezelschap van Brill. Van Heuven

Goedhart en Cramer waren er nog steedsniet zeker van dat de zaak bonafide
was: ze hadden een vluchtweg uitgestippeld en bovendien afgesproken dat
zij Staehle tussen zich in zouden laten plaatsnemen opdat zij zich eventueel
samen op hem konden storten; van Heuven Goedhart wilde hem danneer-
slaan met een stuk ijzer waarop hij (van Heuven Goedhart) was gaan zitten.
Maar al dat wantrouwen bleek ongefundeerd. Staehle vertelde hoe uitge-
breid de samenzwering was, zei dat deze door Goerdeler geleid werd, en
deelde mee dat hij wilde weten waar de samenzweerders straks in Nederland
aan toe waren ; hoewel Staehle dat niet uitdrukkelijk zei, kregen van Heuven
Goedhart en Cramer voorts, aldus Cramer, 'sterk de indruk dat de leiders
van de Putsch daarna onmiddellijk met de westelijke mogendheden vrede
wensten te sluiten.PWaren Cramer en van Heuven Goedhart zich er bewust
van dat de constructie die Staehle voor ogen stond, in strijd was met de
formule 'onvoorwaardelijke overgave', en er bovendien van uitging dat de
strijd tegen de Sowjet-Unie voortgezet zou worden? Vermoedelijk wel,
maar Staehle zei hun dat over de opzet van de samenzweerders 'Verhand-
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