
COÖRDINATIE DER ILLEGALITEIT?

gegeven omstandigheden de beste vertegenwoordiging ? Wel te verstaan:
juist in het perspectief dat zich zo plotseling geopenbaard had, beseften zij
dat het dringend nodig was dat er een instantie kwam die formeel namens de
gehele illegaliteit kon spreken (Bosch van Rosenthal nam op zich, de vor-
ming van zulk een instantie te bevorderen), maar zolang deze er niet was.
moest toch gehandeld worden.

Er werd onder dagtekening '3 januari 1944' een lang, 'aan de Nederlandse
regering te Londen' gericht, niet ondertekend stuk opgesteld- waarin mede-
deling gedaan werd van de bespreking met Staehle en waarin o.m. de
boven weergegeven passages uit van Heuven Goedharts memorandum
aangehaald werden. In het stuk werd verder bepleit dat, 'bij een eventuele
Putsch', in Nederland 'een leiding van Nederlandsé zijde optreedt (5 man
bijvoorbeeld), die inderdaad op vertrouwen in brede lagen van de bevolking
rekenen kan': een 'college van bewindvoerders'. Daartoe wilde men contact
opnemen met 'één man' uit het vaderlands Comité (dat zou Drees zijn).
Wat wenste de regering? Keurde zij het voortgezet contact met de Duitse
samenzweerders goed? Haar werd 'met nadruk' verzocht, 'vooralsnog geen
enkele andere Nederlandse groep' (de vijf dachten natuurlijk aan de OD)
in de zaak te mengen. Via Radio Oranje kon de regering bericht geven:
'de Graaf' (van Heuven Goedhart) 'kan doorgaan', of: 'de Graaf moet niet
doorgaan.'

Ten behoeve van de Zwitserse Weg werd dit stuk gemicrofilmd - één
of twee dagen later had Six een kopie in handen. Deze zag zijn beleid op
een gevaarlijke wijze doorkruist. Op 13 januari seinde hij naar Londen:

'Geruchten doen de ronde over spoedige Putsch en huidige onderhandelingen
met Geallieerden. Indien laatste juist is, zouden wij meer gegevens kunnen ver-
schaffen over eerste." Dringen op spoedige toezending van toegezegde instructies
Militair Gezag aan'" -

als Six precies wist hoe die instructies luidden (hij bedoelde de instructies
voor het in Engeland gevormde Militair Gezag), kon hij beter beoordelen
hoe hij de uitoefening van het militair gezag door zijn eigen organisatie kon
regelen. Wat Six vooral verontrustte was dat in het stuk van 3 januari
bepleit werd dat in het 'vacuüm' een 'college van bewindvoerders' zou
optreden.

Nog sterker werd hij verontrust toen hij kort na de verzending van dit

~Tekst: Enq., dl. VII a, p. 274-76. 2 Die gegevens zou hij kunnen ontlenen aan
het stuk d.d. 3 januari '44. 8 Vollgraff: 'Overzicht illegaliteit', p. 64-65.


