
COÖRDINATIE DER ILLEGALITEIT?

Londen zag, schreef hij, 'deze dingen veel te licht alleen maar in zwart en
wit', maar men moest, zo ging hij verder,

'er van uitgaan dat eigenlijk al sinds januari 19401 er wel verschillende malen
door personen met betrouwbare reputatie berichten naar Londen zijn doorge-
geven over het op handen zijn van een Putsch in Duitsland. Meestal berustten die
berichten ook inderdaad op een zekere realiteit. De berichtgevers waren echter
veel te optimistisch ... 2 Hoe dit ook zij, Londen was reeds ten tijde van mijn
reis volkomen sceptisch geworden en kreeg zelfs het gevoel op dit punt voor de
gek gehouden te worden. Het verwondert ons dus niet dat G(erbrandy) na,
zoals zijn plicht was, in overleg te zijn getreden met het Foreign Office, een zeer
negatief antwoord gekregen heeft.

Nu heeft Londen inderdaad ook alle reden om sterk te rekenen met de moge-
lijkheid dat achter al deze démarches machiavellistische manoeuvres steken. Het
moet de huidige Duitse regering langzamerhand duidelijk geworden zijn dat zij
geen verwijdering tussen Rusland en de Angelsaksische machten teweeg kan
brengen. Maar het zal ze ook duidelijk zijn dat een post-Hitler-regering wel
degelijk een kans heeft dit doel te bereiken. En zo zou het inderdaad een handige
berekening zijn om te pogen door het voorspiegelen van een Putsch een gesprek
met Londen op gang te brengen om dan tot de Russen te kunnen zeggen dat de
Engelsen achter hun rug om met Berlijn onderhandelen. En misschien zou men
er expres ook Holland in betrekken om de hele zaak een betrouwbaarder tint te
geven. Ik zeg niet dat dit noodzakelijk zo is, maar dat dit een mogelijkheid is
waarmee een regering rekening moet houden.

Voorts moet dan gerekend worden met een tweede mogelijkheid die voor
Londen ook onaanvaardbaar is. Deze is dat er inderdaad een nieuwe groep klaar
staat om het bewind in handen te nemen, maar dat deze groep nog steeds de oude
droom droomt van vele 'burgerlijke' Duitsers, dat Engeland en Amerika bereid
zullen blijken, het met een post-Hitler-Duitsland op een accoordje te gooien om
samen Rusland binnen de perken te houden" -

inderdaad, dat was de speculatie die zo al niet bij alle, dan toch bij vele
samenzweerders tegen Hitler een rol speelde. Ook Staehle had dat te ver-
staan gegeven. Welnu, de Verenigde Staten en Engeland konden daar on-
mogelijk op ingaan zonder aan de gehele conceptie van waaruit de tweede
wereldoorlog gevoerd werd: de kracht van het Duitse militarisme eens en
voor al breken (vandaar de eis onvoorwaardelijke overgave), ontrouw te
worden.

1Dat sloeg op contacten die Amerikaanse relaties van Visser 't Hooft met de
Duitse oppositie onderhouden hadden. 2 Visser 't Hooft bracht in de lente vall' 42
een bezoek aan Londen. 3 Brief, 3 febr. 1944, van W. A. Visser 't Hooft aan G. H.
Slotemaker.

II68


