
COÖRDINATIE DER ILLEGALITEIT?

In deel 4 van ons werk is de lezer mr. Lodewijk Hendrik Nicolaas ('Louis')
Bosch ridder van Rosenthal al op een karakteristiek moment tegengekomen:
het moment, begin februari' 41, waarop hij van secretaris-generaal Frederiks
bericht ontvangen had dat hem ontslag verleend was als commissaris van de
provincie Utrecht. 'Zijn veerkracht', zo schreven wij toen, 'was ongebroken.
'Ik kom terug' waren diezelfde dag' (5 februari) 'zijn laatste woorden tot de
burgemeester van Utrecht. Verder contact met zijn ambtenaren was Bosch
verboden, maar daar trok hij zich niets van aan. Hij riep hen op de öde bijeen
en nam afscheid met een indrukwekkende toespraak. 'Eén zin werd', aldus
een ambtenares,

'met grote nadruk: uitgesproken: 'Blijf rustig uw werk doen en als u meent, dat
niet meer te kunnen doen, houd er dan mee op.' Na de handdruk met de diepe,
ernstige blik uit de zwarte ogen die ik nooit vergeten zal, liep ik snel de zaal uit
met twee mannelijke collega's die, eenmaal buiten, in tranen uitbarstten.' 1

Bosch was toen bijna zeven-en-vijftig jaar.
In april 1884 was hij in Dordrecht geboren waar zijn vader officier van

justitie was. Hij studeerde rechten in Leiden, was enkele jaren advocaat en
procureur te Zutphen, werd in 1917 burgemeester van Brummen, in '24
van Groningen en in '30 van Den Haag; in '34 werd hij tot commissaris der
koningin in de provincie Utrecht benoemd. Toen de Duitsers ons land
binnenvielen, bezat hij dus een ruime bestuurservaring. Die ervaring had
hem, wij weten niet precies naar aanleiding van welke gebeurtenissen, een
zekere afkeer bijgebracht van beroepsmilitairen - hen beschouwde hij als
beperkt van blik en als aanmatigend, en in elk geval als ongeschikt om in
aangelegenheden van het burgerlijk bestuur gezag uit te oefenen. Als com-
missaris van Utrecht lag hij in de neutraliteitsperiode meermalen met
dragers van het militair gezag overhoop: zij deden, vond hij, te veel - het
kabinet deed te weinig. Hij was een strijdbaar man, vervuld van een diepe
afkeer van het nationaal-socialisme. De bijna negen maanden gedurende
welke hij na de capitulatie commissaris was onder supervisie van Duitsers,
vielen hem zwaar; hij nam toen ook enkele beslissingen (om geen verzet
aan te tekenen tegen het afleggen van de Ariërverklaring, om zijn naam te
verbinden aan de eerste oproep van de Winterhulp Nederland) die hij later
betreurde. Eigenlijk was het hem een opluchting dat hij na het hem verleende
ontslag weer vrij man was.

1G. van Arke!: 'Aantekeningen', p. 32 (Doe 1-37 A, a-r),

II82


