
BOSCH VAN ROSENTHAL

Van alle gezagsdragers in zijn provincie sloeg hij nadien de gedragingen
nauwlettend gade; aan diegenen hunner die naar zijn oordeel in hun dienst-
baarheid aan de vijand te ver gingen, deed hij weten dat zij grote kans
liepen, na de bevrijding terzijde geschoven te worden. Jegens de secretaris-
generaal van binnenlandse zaken, Frederiks, koesterde hij een diepe min-
achting. Veel tijd gaf hij aan besprekingen met tot het verzet geneigde
figuren uit de Christelijk-Historische Unie, zijn eigen partij. Zijn contacten
breidden zich evenwel uit. Dat hing samen met het feit dat hij in de zomer van
'42 een van de vaste informanten werd van de Zwitserse Weg (de Neder-
landse gezant te Bern was een broer van hem) - wie eenmaal, als hij, de taak
op zich genomen had, via Genève de regering in te lichten, was steeds op
zoek naar personen die hem belangrijke inlichtingen konden verschaffen.
Via de Zwitserse Weg kwam hij in aanraking met Vrij Nederland, via de
'Grebbe-commissie', d.w.z. via van Heuven Goedhart, met Het Parool.
Hoewel hij aan angina pectoris leed, trok hij er in weer en wind op uit om
nieuwe verbindingen te leggen en, waar hij kon, de zwakken te schragen
en de sterken aan te moedigen. Onschokbaar was zijn vertrouwen in
Nederlands herrijzenis, welke voor hem gesymboliseerd zou zijn in de terug-
keer van koningin Wilhelmina die hij diep vereerde; het was misschien
wel zijn diepste wens dat zij eens nog het verzetswerk zou waarderen
waaraan hij zich met zoveel toewijding gaf Bij voorkeur gedroeg
hij zich of er geen bezetter was (in het illegale werk kon hij nogal onvoor-
zichtig zijn), aan onderduiken dacht hij toen niet, de Duitsers waren 'lucht'
voorhem.

Een voorbeeld.
Eind januari '44 trachtte de Sicherheitspolizei, gelijk reeds vermeld, de

gehele Parool-groep op te rollen. Op één avond werden toen invallen gedaan
op een tiental adressen waar (dat wist 'de SD') van Heuven Goedhart wel
eens vertoefd had. Twee 'SD' ers' belden bij Bosch aan: hij zat aan tafel. 'Een
knecht zei', aldus het relaas dat wij later vernamen en dat ons volstrekt
plausibel voorkomt:

, 'Er zijn twee Duitsers om u te spreken.' Zijn vrouw zei: 'Louis, ga het raam
uit.' Bosch zei: 'Ik zal hun te woord staan.' De twee werden binnengelaten. Er
ontwikkelde zich toen de volgende dialoog:
'Bent u de heer Bosch van Rosenthal?'
'Het is mijn gewoonte niet, te spreken tegen lieden die hun hoed ophouden.'

(de hoeden gingen af)
'Bevindt zich hier de heer van Heuven Goedhart ?'
'Ik houd geen pension.'
'U dient ons antwoord te geven.'


