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katholieken zich op aansporing van hun even behoudende bisschoppen
opnieuw in een eigen politieke partij zouden organiseren?

In de kring waarin men deze en dergelijke vragen positief beantwoordde,
werd in de eerste maanden van '44 overwogen, iemand naar Londen af te
vaardigen die daar met voldoend gezag zou kunnen spreken, zulks op grond
van het feit dat de betrokkene niet alleen een politiek ervaren man was maar
tevens persoonlijk deelgenomen had aan allerlei vormen van verzet en illegaal
werk. Waarom de keuze op prof. Rutgers viel, is niet precies bekend. - in
elk geval voldeed hij aan beide vereisten. Hij had maar één ding tegen: zijn
leeftijd. Hij was begin' 44 zes-en-zestig jaar.

*

Victor Henri Rutgers was in december 1877 in Den Bosch geboren. Na een
rechtenstudie aan de Vrije Universiteit oefende hij eerst in Amsterdam,
nadien in Hilversum de advocatuur uit. In Hilversum werd hij voor de
Anti-Revolutionaire Partij lid van de gemeenteraad, maar toen hij in 1912
tot lid van de Tweede Kamer gekozen werd, vestigde hij zich in Den Haag.
In '15 werd hij burgemeester van Boskoop, in '19 gedeputeerde van Zuid-
Holland. In '25-'26 beheerde IUj als lid van het eerste ministerie-Colijn (dat
na negen maanden aftrad) de portefeuille van onderwijs, kunsten en weten-
schappen - een blijvende belangstelling voor het onderwijs vloeide hieruit
voort. Talrijke functies ging hij in die sector na. zijn aftreden als minister
uitoefenen, vooral in het christelijk bijzonder onderwijs. In die sector vond
hij ook een eigen nieuwe dagtaak: in '28 werd hij hoogleraar aan diezelfde
Vrije Universiteit waar ook zijn vader al hoogleraar geweest was. Hij
doceerde er Romeins recht en strafrecht, maar hij was meer dan alleen maar
hoogleraar en onderwijs-deskundige: actief op het gebied van de drank-
bestrijding, jarenlang regeringsafgevaardigde naar Volkenbondsvergade-
ringen, redacteur van De Rotterdammer, later van De Standaard, voorzitter
van de anti-revolutionaire partij-organisatie in Amsterdam, lid van het
landelijk bestuur van de ARP. Meer nog. Rutgers was een bij uitstek vrede-
lievend en humaan man. Hij had in de jaren '20 een groot vertrouwen in de
Volkenbond en gaf veel tijd aan organisaties die het pacifisme en de opbouw
van een internationale rechtsorde voorstonden. Het Derde Rijk was hem
een gruwel, de Jodenvervolging schokte hem diep. Het lot van de protes-
tants-gedoopten onder de Joodse vluchtelingen uit Duitsland trok hij zich
onmiddellijk aan. Hij werd voorzitter van het Protestants Hulpcomité
voor uitgewekenen om ras en geloof - het oproeien tegen de stroom van
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