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onverschilligheid jegens, ja soms van afkeer van het jodendom die men ook
in protestantse kringen kon aantreffen, viel hem vaak moeilijk.

Zijn reacties op de bezetting waren (wat kon men anders verwachten?)
zuiver - zuiverder dan de aanvankelijke reacties van Colijn. Onder het eerste
stuk in De Standaard (22 mei '40) waarin geprotesteerd werd tegen Colijns
uitval tegen koningin en kabinet in hetzelfde blad van IS mei, stond Rutgers'
naam.' In augustus' 40 trad hij als voorzitter op bij de grote demonstratieve
vergaderingen van ARP en CHU te Amsterdam. Aan de nota die in de
herfst van '40 door vijf juristen naar Londen gezonden werd en waarin
aangetoond was dat het gehele beleid van de bezetter in strijd was met het
volkenrecht, werkte hij mee. In de wereld der anti-revolutionairen werd hij
een der meest strijdbaren en actieven. Hij was een van de leiders van het
Schoolverzet, een van diegenen ook die bij de Vrije Universiteit (in de eerste
twee bezettingsjaren was hij er rector magnificus) de lijn strak hielden. Hij
steunde de illegale pers al in een vroeg stadium en schreeflater artikelen voor
Trouw. Jan Schouten had veel contact met hem en van het werk van het
Grootburgercomité was Rutgers op de hoogte. Toen dat comité op I en
2 april '43 'opgerold' werd, behoorde hij tot de gearresteerden, d.w.z. dat
de gevangenisdeur zich toen al voor de tweede maal achter hem sloot: hij
had namelijk in oktober-november '40 al drie weken lang vastgezeten als
lid van een groep anti-revolutionaire voormannen.ê De 'SD' wist niet, bij
hoeveel illegaal werk de man betrokken was die opnieuwopgepakt was:
begin september '43 werd hij vrijgelaten. 'Het verdroot hem', aldus later
prof mr. J. Oranje, 'dat hij bij het ontslag uit Scheveningen te horen had
gekregen dat zijn gevangenneming op een misverstand had berust. Zijn
troost daarbij was dat ook deze mededeling zelf weer op een misverstand
berustte." Meteen knoopte Rutgers zijn verzets- en illegale contacten weer
aan. Daarbij gaf hij, schreef later Bruins Slot,

'blijk van een onverstoorbare moed. Hij wist terdege wat er op het spel stond.
Voor een betrekkelijk oud man, die geen bloed kon zien en die uitgesproken
bang was voor pijn, is dit zeer opmerkelijk.

Hij drong zich niet op de voorgrond. De zucht naar leiderschap (ook een der

1 Het stuk was door zijn schoonzoon, mr. N.Okma, geschreven. 2 Uit die groep
werden er negen aan de 'Indische gijzelaars' in Buchenwald toegevoegd, de overigen
werden vrijgelaten, onder wie Rutgers; zijn leeftijd (hij was toen bijna drie-en-
zestig) zal daarbij wel een rol gespeeld hebben. 3 'Rede ter herdenking van prof
mr. V. H. Rutgers ... 27 maart 1945' in]. Oranje: Vier redevoeringen, in 1945 aan
de Vrije Universiteit .•. uitgesproken (1946), p. 14-15.
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