VICTOR RUTGERS

zonden in het verzet) was hem vreemd. ‘Ik ben geen man om leider te zijn’, zei
hij eens, ‘ik moet zijn de criticus naast de leider.’
Niettemin was hij leider.’?

Het was na die tweede periode in gevangenschap dat Rutgers in nauwe
aanraking kwam met Johannes Post. Dat had zijn goede reden. Rutgers
had in Trouw alle liquidaties principieel veroordeeld — de leiding van de
Knokploegen die van oordeel was dat hij daar te globaal en met niet genoeg
kennis van zaken over had geoordeeld, had het van belang geacht, Rutgers
er van te overtuigen dat het vaak volstrekt noo 1zakelijk was, verraders van
het leven te beroven, en dat daarbij met overleg gehandeld werd. Rutgers
werd overtuigd — hij raakte diep onder de indruk van Posts persoonlijkheid.
Maar Post niet minder onder de indruk van de zijne.

In januari en februari "44 ondernam de groep-‘Albrecht’ twee pogingen om
met een boot van onder de kust van Schouwen weg te komen — zo wilde de
leiding belangrijke spionagerapporten snel naar Engeland overbrengen.
Beide pogingen mislukten, de rapporten moesten in zee geworpen worden.
Of het plan bestond dat Rutgers bij die twee gelegenheden mee zou over-
steken, weten wij niet, maar toen in maart en april op een derde poging
toegewerkt werd, kwam vast te staan dat hij tot de passagiers zou behoren.
Dat werden er in totaal vijf: twee voormannen van de groep-‘Albrecht’,
onder wie een van de leiders, Th. J. A. M. van Lier, voorts een Leids student,
dan de Leidse hoogleraar prof. dr. L. G. M. Baas Becking (op wiens over-
komst als Indisch deskundige de regering had aangedrongen?) — en Rutgers.
Ook Post had mee zullen gaan maar in nader beraad had van Lier de taak
op zich genomen, aan de hand van stukken te rapporteren over de Knok-
ploegen en op het zenden van sabotagemateriaal en wapens aan te dringen.
Rutgers zou hem met wat hij van de Knokploegen wist, bijstaan en ook hij
had van Post papieren meegekregen.

1]. A. H.]. S. Bruins Slot in Delleman: Opdat wij niet vergeten, p. 368. 2 Dat was
in de herfst van ’40 ook geschied; Baas Becking was toen door het mislukken van
de poging, de geheime agent van Hamel van het Tjeukemeer op te halen, in Duitse
handen gevallen. In het daarop volgend proces was hij vrijgesproken.
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