
COÖRDINATIE DER ILLEGALITEIT?

Post was het geweest die in maart of april als eerste Rutgers op de moge-
lijkheid attent gemaakt had, in het bootje van de groep-'Albrecht' over
te steken. Rutgers was daar onmiddellijk op ingegaan. 'Professor', had Post
toen gezegd, 'dat vinden onze eenvoudige jongens in het verzet nu zo fijn
dat iemand als u, een deftig man, die vóór de oorlog ons volk voorging, dat
nu ook doet en dat u de strijd en het gevaar van ons gewone volk deelt.
Professor, je bent een kerel!' Bruins Slot was bij dat gesprek aanwezig - hij
heeft vastgelegd wat volgde: 'Op deze woorden draaide Rutgers zich om en
zei: 'Dat geeft de duivel je in. Met zulke praatjes hebben jullie vroeger
Kuyper bedorven!"!
Enkele dagen voor zijn vertrek had Rutgers een langdurig onderhoud

met Drees, toen voorzitter van het Vaderlands Comité. Zij stelden vast dat
Rutgers, gelijk al vermeld, in Londen over de positie van dat comité zou
spreken, maar over meer nog: óók over het Politiek Convent, d.w.z. over
het voortgezet contact tussen de zes democratische partijen. 'Hij wilde',
schreef Drees ons,

'de regering duidelijk maken dat ze niet moest menen dat de oude politieke
partijenna de bevrijdinghun betekeniszoudenhebbenverlorenendat initiatieven
speciaaluit het verzet zouden komen. Alsanti-revolutionairzou hij ongetwijfeld
sterk hebben doen uitkomen dat er plannen waren, onveranderd weer op te
treden, behoudens de mogelijkheid van de samensmeltingmet de christelijk-
historischenin een protestants-christelijkepartij.'2

*

In de avond van woensdag 26 en de vroege uren van donderdag 27 april
'44 slaagden de vijf Engelandvaarders er in, met een houten motorraceboot
die twee motoren had (een ingebouwde en een buitenboordmotor), van
Klundert via het Haringvliet op de Noordzee te komen. Rutgers was vóór
het vertrek voorgegaan in gebed, Toen men buitengaats was, bleek het
pompje aan boord niet goed te functioneren, Baas Becking die volgens de
taakverdeling voor het hozen zou zorgen (Rutgers zou de levensmiddelen
verdelen), hoosde met zijn hoed. Anderhalf uur was men op zee toen het

1 J. A. H. J. S.BruinsSlotin Delleman:Opdat wij niet vergeten, p. 368-69. 2 Brief,
9 aug. 1975, vanW. Drees.
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