COORDINATIE DER ILLEGALITRIT ?

‘6. Regering onderscheidt drie hoofdgroepen, t.w.: Burgercomité! op gebied
van binnenlandse politieke aangelegenheden, OD op gebied van ordebewaring
na bevrijding, en Nationaal Comite van Verzet alsmede Raad van Verzet op gebied
van verzetsacties.

7. Daarenboven de Ondergrondse Pers, wier actie het ganse gebied bestrijkt.

8. Daarnaast nevengroepen, die zich door bemiddeling van een der hoofd-
groepen te hunner keuze doen horen . ..’

Voorzover dit een overzicht en indeling wilde zijn van de Nederlandse
illegaliteit tegen het einde van ’43, leek het nergens naar; ook de overige
van de 19 punten getuigden trouwens van gebrekkige kennis. Nuttig was
misschien alleen dat de regering in de punten 4 en s de ‘gedachten van
voorlopig bewind of militaire dictatuur’ ‘met grote nadruk’ verwierp ~
maar dat was via Radio Oranje impliciet of expliciet al enkele malen duidelijk
gemaakt.

Wij willen die overige punten laten rusten — het stuk heeft namelijk op de
ontwikkeling in bezet gebied praktisch geen invloed gehad. Leiders van
illegale groepen die van de ‘19 punten’ vernamen of ze te lezen kregen, wisten
niet recht wat zij er mee aan moesten. Het duurde overigens geruime tijd
voor het stuk diegenen voor wie het bestemd was, onder ogen kwam. Wij
merken hierbij nog op dat in Londen verzuimd werd, het toe te zenden
aan Visser 't Hooft — deze kreeg de ‘19 punten’ pas op 1 mei te zien, nota-
bene in een zending uit bezet gebied; de formulering die hij toen ontving,
was bovendien niet authentiek.

Het was de geheime agent Ausems, tevoren een van Jan Thijssens naaste
medewerkers, die een microfoto van de ‘19 punten’ bij zich had toen hij in
de nacht van 29 februari op 1 maart in Noord-Brabant gedropt werd. Wat
met Ausems geschiedde, weet de lezer reeds: op 2 maart werd hij in Zaandam
ten huize van zijn vriend Hein op den Velde bijna gearresteerd en diezelfde
avond verbrandde hij veiligheidshalve alles wat hij meegenomen had, de
‘19 punten’ incluis. Intussen: Ausems wist wat in het stuk gestaan had en hij
had bovendien niet alleen verscheidene malen met van Lidth de Jeude maar
ook met de koningin gesproken. Toen hij, hersteld van de schok, na enkele
weken met Thijssen en de Raad van Verzet contact opgenomen had, leek
het hem verstandig, eigen stukken op te stellen die uitgereikt konden worden
aan diegenen die aan de bijeenkomsten van de Kern deelnamen. Er kwam
boven te staan: ‘Zeer geheim — na lezing onmiddelijk vernietigen. Mag
onder geen beding in de illegale pers komen!’

In het eerste stuk gaf Ausems de ‘19 punten’ zo goed mogelijk uit zijn

1 Daarmee werd het Vaderlands Comité bedoeld.
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