
DISCUSSIES OVER HET REGERINGSTELEGRAM

*

Gelijk gezegd: op 8 juni werd het weergegeven telegram door het Bureau
Inlichtingen verzonden. Drie dagen later had Ausems de gedecodeerde tekst
voor zich liggen. Hoe hij zoveel mogelijk illegale organisaties tegelijk
bereiken kon, vormde geen probleem: hij kon, om te beginnen, kopieën
van de tekst naar een vergadering van de Kern meenemen. Dat hij er niet in
slaagde, aanwezig te zijn bij de Kernvergadering die op donderdag IS juni
plaatsvond, zal wel in verband gestaan hebben met het oude wantrouwen
tegen hem, maar voor dat wantrouwen was, gezien het telegram van 8 juni,
evident geen reden meer; hij was dan ook aanwezig toen de Kern voor de
eerste maal na de r sde bijeenkwam: op vrijdag 23 juni. Ausems las er het
telegram van 8 juni voor en gaf er, zo goed en zo kwaad als hij kon, een
toelichting op, gebaseerd op wat hij zich van de mededelingen van de konin-
gin en van van Lidth de [eude herinnerde. De overige aanwezigen beseften
dat in het telegram van 8 juni zo belangrijke zaken aan de orde gesteld
waren, dat zij onmogelijk terstond een standpunt konden innemen: elk
moest eerst in eigen kring nader overleg plegen. Afgesproken werd dat men,
in aanwezigheid van Ausems, op dinsdagmiddag 27 juni opnieuw bijeen zou
komen.

Op ofkort na 23 juni werd de regeri.ngsboodschapook aan andere illegale
organisaties doorgegeven, o.m. aan die van Vrij Nederland, Het Parool en
De Waarheid, die, anders dan Trouw (dat in de persoon van Wim Speelman
aan de Kern-vergaderingen deelnam) en bijv. Je Maintiendrai (dat tot de
mislukte 'Perskerri' behoorde), niet aan het werk van de Kern deelgenomen
hadden. Vertegenwoordigers van zeven illegale bladen: Vrij Nederland,
Het Parool, De Waarheid, Je Maintiendrai, Christofoor, Katholiek Kompass en
De Vrije Katheder kwamen toen op maandag 26 juni bijeen, hoofdzakelijk
om een voorstel te bespreken waar van Randwijk enkele weken eerder steun
voor had trachten te vinden. Van Randwijk had namelijk gewild dat de

1 Katholiek Kompas was voortgekomen uit het illegale blad De Maasbode dat de
Nijmeegse journalist Louis Fréquin in december '43 was gaan uitgeven. Via twee
mederedacteuren werkte Fréquin nauw met de groep samen die voor Christofoor
zorgde. Na drie nummers werd de titel De Maasbode tot Katholiek Kompas gewijzigd
aangezien men represailles vreesde tegen redacteuren van het in '41 verboden dag-
blad De Maasbode. Fréquin werd in mei' 44 gearresteerd en de uitgave van Katholiek
Kompas, waarvan per nummer ca. 20 000 exemplaren gedrukt waren, werd toen
stopgezet - de groep bleef wèl bijeen.
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