
COÖRDINATIE DER ILLEGALITEIT?

kwamen), geleid had tot een politieke driedeling waarvan spoedig zou blijken
dat zij die 'gemeenschappelijke oplossing' in de weg zou staan. Aan die drie-
deling werd overigens door diegenen die er weet van hadden, in bezet gebied
niet te zwaar getild: zij had immers betrekking op vraagstukken van de
overgangs- en naoorlogstijd en die stonden in het denken van de malmen
die elkaar op 3 juli, allen onder schuilnaam, in Amsterdam ontmoet hadden,
de meesten voor het eerst en soms ook voor het laatst (johannes Post werd
nog geen twee weken later door de Sicherheitspolizei afgemaakt), bepaald niet
centraal. Centraal stond het illegale werk, centraal stond de steeds ver-
woeder, steeds bloediger strijd tegen de vijand en zijn handlangers.
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