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NSB en SS

Er is één complex geweest waarvan wij in ons vorige deel, dat met de be-
schrijving van de April-Meistakingen van 1943 afgesloten werd, de be-
handeling tot in de zomer van '44 voortgezet hebben: de NSB als organisatie
en de talrijke 'foute' instellingen die door de bezetter in het leven geroepen
waren. Die voortgezette behandeling leek ons, zo schreven wij toen ter
verklaring, 'mede daarom verantwoord, omdat, hoezeer men zich ook door
individuele NSB'ers bedreigd bleef voelen en hoeveel kwalijke acties nog
door de NSB en haar formaties ondernomen werden (men denke slechts
aan het optreden van de Landwacht en aan de Silbertanne-moorden), het
toch na de April-Meistakingen met de politieke invloed van de NSB gedaan
was.' Zeker, Mussert was in december '42 door Hitler min of meer als
'leider van het Nederlandse volk' erkend; hem was beloofd dat het Reichs-
kommissariat hem voortaan zou raadplegen bij nieuwe bestuursmaatregelen,
speciaal ten aanzien van benoemingen op overheidsposten (Mussert had met
het oog op dit alles een lange reeks 'gemachtigden' benoemd en een 'Secre-
tarie van Staat' opgericht), maar al binnen enkele maanden, zo niet weken,
was aan de leider der NSB en aan zijn kader duidelijk dat de promotie die
Mussert gemaakt had, in ruime mate een schijnkarakter droeg. Erger nog:
terwijl Mussert tevoren althans formeel geen medeverantwoordelijkheid
gedragen had voor wat de bezetter deed en misdeed, droeg hij die nu wèl.
Overigens werd hij in de eerste maanden van '43 inderdaad in enkele be-
langrijke aangelegenheden gemengd: hij mocht zijn goedkeuring hechten
aan de razzia's op jongeren die op 9 februari, enkele dagen na de aanslagen
op generaal Seyffardt en de Reydons, plaatsvonden, en hij was in februari
en maart nauw betrokken bij de verwezenlijking van het denkbeeld, van
alle studenten te vergen dat zij een loyaliteitsverklaring zouden afleggen. In
beide gevallen meende Mussert de belangen van het Nederlandse volk te
dienen - trouwens, zijn algemene opvatting was dat hij, nu hij zich 'leider'
van dat volk mocht noemen, verplicht was, binnenskamers en soms ook
publiekelijk protest aan te tekenen tegen bepaalde elementen in het beleid
van de bezetter: in het nummer van Volk en Vaderland dat op vrijdag 26
februari uitkwam, erkende hij bijvoorbeeld in zijn hoofdartikel 'het recht der
kerken, ja de plicht' om 'de wereldlijke overheid te vermanen', telkens
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