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wanneer' gerechtigheid, barmhartigheid en vrijheid van geloofsovertuiging'
aangetast waren. Die uitspraak had op de brede massa geen effect gehad: zij
was haar onbekend (de bezetter had bepaald dat Mussertshoofdartikel niet in
de dagbladpers weergegeven mocht worden), en was zij haar wèl bekend
geweest, dan zou die brede massa, zo nemen wij aan, louter geconcludeerd
hebben dat Mussert bezig was, het dossier op te bouwen dat hij voor zijn
naoorlogse verdediging nodig meende te hebben. Want na bijna drie jaar
bezetting waren Mussert en zijn volgelingen dermate geïdentificeerd met
het schrikbewind van de bezetter, dat pogingen van Mussert am zich van
deze te distantiëren, onvermijdelijk een volstrekt opportunistische indruk
maakten. De NSB'ers wisten zich een gehate minderheid, en die haat werd
bij elk ingrijpen van de bezetter feller, ook als NSB' ers met dat ingrijpen
niets te maken hadden.
In de laatste dagen van april en de eerste van mei' 43 spoelden de schok-

kende gebeurtenissen die door de stakingen en hun meedogenloze onder-
drukking gevormd werden, ook over de NSB' ers heen. Mussert noemde in
Volk en Vaderland (7 mei) de afkondiging van het standrecht 'een politie-
maatregel die helaas nodig was', maar wees er op dat Christiansens procla-
matie waarmee alle ex-militairen weer in krijgsgevangenschap geroepen
waren, ook voor hem als een verrassing gekomen was. Werd het Reichs-
kommissanat al door deze mededelingen geërgerd, veel meer ergernis nog
wekte een hoofdartikel in hetzelfde nummer van het NSB-weekblad waarin
de schrijver, mr. J. H. Carp, hoofd van Musserts Secretarie van Staat, van
leer trok tegen de ideologie van de SS en voorts Mussert vergeleek met
Rutger Jan Schimmelpenninck, en de Oostfront-strijders met het Bataafs
Legioen. Carp wees er ook nog op dat vooraanstaande tegenstanders van het
Oranjehuis als Daendels en van Maanen na de val van Napoleon onder
koning Willem I tot eer en aanzien gekomen waren. Bedoelde dat historische
uitstapje uitdrukking te geven aan de verwachting dat er voor Mussert na
de val van Hitler nog een eervolle toekomst weggelegd kon zijn onder het
bewind van koningin Willlelmina? Van Carps artikel werd binnen het
Reichskommissariat, maar speciaal door Rauter, door de SS-vleugel in het
Duitse bestuursapparaat en door de Nederlandse SS met grote veront-
waardiging kennis genomen.

'Nederlandse SS' - die term mogen wij eigenlijk niet meer gebruiken,
want van eind '42 af noemde de door 'Voorman' J. H. Feldmeijer geleide
formatie zich 'Germaanse SS in Nederland': een veel correctere aanduiding
dan 'Nederlandse SS'. De formatie was immers sinds haar oprichting (sep-
tember '40) door Himmler en Rauter als de keurbende gezien die, dwars
tegen de te 'nationalistisch' geachte NSB in, in ons land alle krachten moest
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