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bijeenbrengen die er voorstander van waren dat Nederland in een naar de
SS-ideologie gevormd en door de SS beheerst ‘Germaans rijk’ zou opgaan.
Ook Mussert had zich voor de vorming van een ‘Germaans rijk’ uitge-
sproken, maar de SS-leer was hem een gruwel en bovendien wilde hij voor
Nederland (en daarmee voor zichzelf) een zekere mate van zelfstandigheid
behouden — de SS zag niet in, hoe er binnen dat rijk (‘das Reich’, zoals men
het in het SS-milieu kortweg noemde) nog voor een zelfstandig Nederland
plaats kon zijn. Dit verschil in visie had wezenlijk betrekking op wat er na
een Duitse overwinning of na een compromis-vrede waarbij Duitsland in
het ongestoord bezit van West-Europa zou blijven, met Nederland zou
dienen te geschieden; het was dus maar van betrekkelijke actualiteit. Actueel
was eigenlijk alleen (en daarover waren Mussert en Feldmeijer het eens) dat
alle krachten moesten worden ingespannen om de oorlog te winnen.

Dat laatste vergde dat elke valide NSB’er op een plaats terechtkwam
waar hij of in de Duitse militaire verdediging ingeschakeld was, of de
bezetter kon helpen bij het in bedwang houden van de bevolking en de
bestrijding van alle vormen van verzet. Daartoe werden nieuwe formaties
opgericht: de Landstorm Nederland en de Nederlandse Landwacht. Voor
wij nu evenwel de voortgezette strijd tussen Mussert en Feldmeijer en de
voortgezette ‘militarisering’ van de NSB gaan beschrijven, willen wij eerst
bij een ander thema stilstaan: de gemoedsgesteldheid waarin tienduizenden
‘eenvoudige’ NSB’ers gadesloegen hoe Duitsland recht op zijn nederlaag
leek af te stevenen.

Demoralisatie

Betrouwbare bronnen om de stemming in de NSB nauwkeurig te meten,
zijn er niet, maar wij konden toch ook in vroegere delen verspreide ge-
gevens opnemen die de conclusie wettigen dat zich al in een vrij vroeg
stadium, zeg: van eind ’41 af, demoralisatic was gaan aftekenen in de rijen
der beweging. Dat behoeft ons niet te verbazen. Wel leidde de gemiddelde
NSB’er een bestaan waarin hij, centrum van vijandige gevoelens als hij was,
weinig met andere Nederlanders omging en als het ware in een eigen
wereld leefde met een eigen jargon?, maar wat die andere Nederlanders van

1 Voor die andere Nederlanders waren, zo klaagde een vooraanstaand NSB’er eind
’43, ‘woorden als: Ras, Bloed, Bodem, Arbeidseer, Germanje, Germaanse Ver-
bondenheid, Europese Solidariteit enz. ... zonder enige betekenis ... Hierdoor
wordt een gesprek met tegenstanders zo moeilijk als een gesprek tussen mensen
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