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zijn houding dachten, was hem precies bekend en hij wist ook dat zij er,
zeker na Hiders falen voor Moskou en de intrede van de Verenigde Staten
in de tweede wereldoorlog (december '41), van overtuigd waren dat Duits-
land en zijn bondgenoten Italië en Japan de oorlog zouden verliezen. Die
overtuiging fluctueerde nogal eens en ging ook gepaard met een immens
ongeduld ('wáár blijft het Tweede Front ?'), maar zij was deel van de
dagelijkse werkelijkheid waarin die geIniddelde NSB' er leefde. Dat wilde
niet zeggen dat deze die overtuiging voetstoots overnam. In '40 en '41 kon
hij er spottend aan voorbijleven en in een groot deel van '42 kon hij, niet
zonder ambivalentie van gevoelens (Nederlands-Indië was bezet), nieuwe
hoop ontlenen aan de veroveringen der Japanners en aan de stormloop van
de Wehrmacht in de richting van Kairo en Stalingrad - nadien bleven evenwel
grote overwinningen uit. Erger: er kwamen grote nederlagen. Duitsland
werd aan het Oostelijk front in het defensief gedrongen, Noord-Afrika
ging verloren en uit Duitsland-zelf (NSB'ers hadden er nu veelal relaties
wonen) werd vernomen dat in de ene stad na de andere kolossale verwoes-
tingen aangericht werden door de Geallieerde luchtmacht. Het was voor de
NSB' ers allemaal even deprimerend.
Er is geen rechtlijnig verband tussen de kijk welke die NSB'ers op het

verdere verloop van de oorlog hadden, en hun eigen houding: een alleszins
gewettigde bezorgdheid voor het toekomstig lot kon zowel tot passiviteit
leiden als zich ontladen in ongeremde aggressie. Bij diegenen die wisten
dat zij zich al aan de kwalijkste praktijken overgegeven hadden (men denke
aan de 'Jodenjagers' en in het algemeen aan de Nederlanders die hulpkracht
van de 'SD' geworden waren) werd, naarmate Duitslands positie verslechter-
de, de neiging tot fanatiek optreden en tot het begaan van wreedheden over
het algemeen eerder sterker dan zwakker, maar dat nam toch niet weg dat
de NSB'ers als groep steeds minder geneigd raakten om voor hun over-
tuiging uit te komen, laat staan in het raam van hun partij actief te worden.
Wij herinneren aan de gegevens die wij dienaangaande in ons vorige deel
(in het aan de leden der NSB gewijde gedeelte in hoofdstuk 5) reeds ver-
meldden. 'Van enig politiek leven was', aldus de NSB-districtsleider in
Overijssel, schrijvend over de tweede helft der bezetting, 'geen sprake
meer ... Men kreeg het gevoel alsof men op een wonder zat te wachten ...
De NSB was volkomen uitgespeeld." Omtrent datzelfde Overijssel had de

uit de twaalfde eeuw met een hedendaags ingenieur moet zijn.' (NSB, hoofd-
kwartier, bureau voor bijzondere aangelegenheden: 'Mededelingen', no. 7 (dec.
1943), p. 18-19 (NSB, 239))

1W. R. Jager: 'Levensloop' (z.j.), p. 87 (Doe I-807, 0-1).
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