‘DE NSB WAS VOLKOMEN UITGESPEELD’

secretaris-generaal van de NSB, C. J. Huygen, eind '42 als zijn ‘algemene
indruk’ weergegeven: ‘De activiteit . . . is bar slecht te noemen . .. Er zijn
in de Politiecke Organisatic! ... zeer veel kliekjes. De deelname aan de
vorming is uitermate slecht.’? In mei ’43 waren er in 13 NSB-‘groepen’ in
Overijssel met tezamen zevenhonderdzes-en-zestig leden acht-en-tachtig
(nog geen 129,) die achter een raam van hun woning een propagandaplaat
opgehangen hadden, en van die acht-en-tachtig behoorden dan nog veertig
tot één groep: Dedemsvaart. Korte tijd later, in juli, waren er onder de
negenhonderdvier-en-vijftig leden die de NSB telde in de ‘kring’-Den
Bosch, ongeveer vijf-en-twintig (nog geen 39,) die zulk een plaat opge-
hangen hadden.

Het was geen wonder dat de gebeurtenissen die zich in de zomer van 43
in het gebied van de Middellandse Zee afspeelden (eerst de val van Mussolini,
vervolgens Itali€’s capitulatie) veel NSB’ers nog dieper in de put hielpen. Na
het bericht dat Mussolini afgetreden was (25 juli '43) was volgens de door
Christiansens staf samengevatte rapporten van de Sicherheitsdienst (het kan
zijn dat de Sicherheitsdienst de zaak wat aangedikt heeft) binnen de NSB
sprake van een ‘Weltuntergangsstimmung’ ; dat werd als volgt uitgewerkt:

‘Dass eine staatstragende Partei wie der Faschismus innerhalb 24 Stunden zusammen-
brechen konnte, hat erschiitternd gewirkt. Aus allen Teilen des Landes wurde von
weiterer Mitgliedflucht berichtet und festgestellt, dass schon ein beachtlicher Prozentsatz
aus der Partei ausgetreten ist, wihrend der Rest villig inaktiv sich kaum mehr in die
Offentlichkeit traut. Ein fritherer Funktiondr soll . . . gedussert haben, beim Faschismus
hat es 24 Stunden gedauert, bei der NSB soll es nur 2 Stunden dauern, bis sie liquidiert
sein wiirde. Dies sei die Meinung vieler NSB'er.’®

Toen Mussert in augustus een ‘officieel’ bezoek aan Zwolle bracht, waren
er ter plaatse onder de ca. drichonderd leden welgeteld twee die (zoals
binnen de NSB voorschrift was) de vlag uitgestoken hadden. In diezelfde
maand legden de districtsleider van Amsterdam, J. W. de Ruiter, en zijn
echtgenote (die leidster geweest was van de Nationaal-Socialistische Vrou-
wen-Organisatie) hun lidmaatschap neer - de Ruiter had maandenlang,
vergeefs overigens, geprotesteerd tegen het ‘bonzendom, niet alleen materieel,
maar vooral geestelijk’, dat men ‘in de top der Beweging’ aantrof.4

Door Itali€’s capitulatie werd de gedeprimeerdheid in de rijen der NSB’ers
versterkt. Het bericht van die capitulatie verspreidde zich, gelijk in hoofd-
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