DE NSB'ERS EN DE GEBEURTENISSEN IN ITALIE

opgenomen dat bijna veertigduizend leden (dat zou dan ongeveer de helft
zijn) de NSB verlaten hadden. Van de Sicherheitsdienst, die deel was van het
SS-apparaat, was overigens niet anders te verwachten dan dat hij met wellust
berichten zou doorgeven die hetzij op Mussert, hetzij op de NSB, hetzij op
beide tegelijk, een ongunstig licht wierpen, want de gespannen verhouding
tussen de NSB en de SS (men kan ook zeggen: tussen Mussert en Feldmeijer)
had zich, tot ergernis van de bezetter en zijn organen, ontwikkeld tot een
daverende ruzie die ver buiten beide organisaties bekendgeworden was.

Musserts worsteling

Toen Mussert op 30 maart '43 de eerste Nederlandse Qostfront-vrijwilliger
aan wie het Ritterkreuz zum eisernen Kreuz verleend was, G. Mooyman, te
Utrecht in het hoofdkwartier van de NSB ontving, stond buiten een radio-
reportagewagen opgesteld teneinde Musserts toespraak op te nemen. Nadat
dat geschied was, bleef de verbinding nog enige tijd in stand en via deze kon
een technicus die tot de geheime Inlichtingendienst van de Germaanse SS
behoorde, een gesprek tussen Mussert en Mooyman volgen waarbij Mooy-
man opmerkte dat de Waffen-SS op militair gebied meer presteerde dan de
Wehrmacht. Wat Mussert toen betoogde, werd door die technicus daags
daarna in een rapport vastgelegd dat onmiddellijk via het stafkwartier van
de Germaanse SS aan de Sicherheitsdienst en aan Rauter doorgegeven werd.
‘Wir sind Niederlinder’, zo luidden Musserts woorden in vertaling,

‘und wir wollen keine Deutsche werden. Aus der Gleichberechtigung wird in den
Niederlanden nichts. Ich werde dfters von der SS zum Narren gehalten ... Wenn
man spricht vom Germanischen Reich, dann meint man das deutsche Reich und will man
die Niederlande einverleiben. Wenn das geschicht, wird es nur iiber meine Leiche sein.”

Rauter had dat rapport niet nodig om zich aan Musserts ‘nationalisme’
te ergeren (dat deed hij al lang), maar het zal hem wel duidelijk gemaakt
hebben dat de pretenties van de leider der NSB sinds zijn verheffing tot
‘leider van het Nederlandse volk’ eerder groter dan kleiner waren geworden.
En dan een stuk als dat van Carp! Gepubliceerd notabene terwijl het
Polizeistandrecht nog van kracht was! Dat kon men, meende Rauter, niet
naast zich neerleggen. Op zijn verzoek werd aan Carp door Seyss-Inquart

1 Vertaling van het rapport, 31 maart 1943, van ‘S 10’ aan de Inlichtingendienst van
de Germaanse SS (BDC, 835).
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