
MUSSERT WIL BIJ HITLER PROTESTEREN

dadige onderdrukking'. De Duitse vertaling van de tweede versie van de
nota werd aan Seyss-Inquart voorgelegd - deze weigerde het stuk aan Hitler
toe te zenden. Getergd zocht Mussert op 27 mei de Reichsleommissar op;
de toestand, betoogde de leider der NSB, was onhoudbaar, hèm had Hitler
tot 'leider van het Nederlandse volk' benoemd, dan bezat hij ook het onver-
vreemdbaar recht om zich rechtstreeks tot Hitler te wenden - gaf Seyss-
Inquart zijn nota niet door, dan wenste hij op korte termijn Hitler te spreken.
Hoe zag Seyss-Inquart in die tijd Mussert en zijn NSB'ers? Hij zag hen,

zoals hij hen nagenoeg van meet af aan gezien had: de NSB'ers als onmisbaar
en Mussert als onmogelijk. Mussert was, zo had Seyss-Inquart eind januari
'43 tegen Rauter gezegd, 'sowohl ul1zulänglich als auclt boshaft; aber man mûsse
mit den politischen Realitäten im Raume rechnen und konne Mussert eben nur
Schritt für Schritt dortkin bringen, u/ohin man ihn haben wollte'l - op sommige
punten was Mussert evenwel bijzonder recalcitrant, en dat werd er niet beter
op. In april was Seyss-Inquart met het denkbeeld gaan spelen, Muss~rt als
leider van de NSB door Feldmeijer te vervangen (Rauter was daar uiteraard
een groot voorstander van"), maar eind van die maand kreeg de Reichs-
kommissar van Hitler te horen, 'dass man einen Mann, den man einmal heraus-
gestellt habe, nicht durch irgend eine Kritik kleiner machen dürfe'; Seyss-Inquart
antwoordde daarop, er zeker van te zijn, dat als het ooit noodzakelijk zou
blijken, Mussert uit te schakelen, niet meer dan 'etwa ein Viertel der NSB'er'
Mussert trouw zou blijven," Die schatting lijkt ons veel te laag. Hoe dat zij,
gegeven Hiders reactie, kon Seyss-Inquart aan Musserts leiderschap niet
gaan tornen. Er werd een ander denkbeeld geopperd: aan Feldmeijer moest
de gehele politieke vorming binnen de NSB toevertrouwd worden. 'Dann
machen wir wieder', zo schreef Seyss-Inquart op 29 mei aan Himmler, 'einen
Schritt vorwärts, urn sowohZ die taktische Linie als auch das Ziel zu halten,'
Seyss-Inquart ontveinsde zich overigens niet dat Mussert bedoeld 'Ziel'
(Nederlands opgaan in das Reich) nimmer zou onderschrijven, anders gezegd:
in de visie van de Reichskommissar was de leider der NSB een figuur die
gehandhaafd (en gesubsidieerd) zou worden zolang dat in het Duitse belang
was, maar van wie men zich, na een maximum aan profijt uit hem geperst
te hebben, bij de eerste de beste gelegenheid zou ontdoen: een "Abnutzungs-
objekt' - dat was de kenmerkende term die Seyss-Inquart in die dagen in een
lang gesprek met Rauter en Feldmeijer gebruikte."
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