
NSB EN SS

Wij nemen aan dat Mussert op tal van wijzen te bespeuren kreeg dat zijn
ster daalde terwijl die van Feldmeijer steeg - wèl, dan zou hij aan het Reichs-
kommissariat (èn aan Hitler) tonen dat het kader van zijn beweging achter
hèm stond, niet achter de Voorman van de Germaanse SS! De animositeit
die zich binnen de NSB in de loop der jaren tegen de arrogant-optredende
SS'ers ontwikkeld had, was Mussert niet onbekend", welnu: voor de yde
juni riep hij het gehele hogere en lagere kader van zijn beweging in Utrecht
in vergadering bijeen. Dat doende, maakte hij gebruik van het feit dat
Seyss-Inquart en Rauter beiden in die tijd in Beieren vertoefden (zij hadden
daar met Himmler juist over Mussert en de NSB gesproken) - dat Mussert
over de aanval die hij van zins was te ondernemen, Schmidt ingelicht heeft,
is mogelijk maar staat niet vast.

Meer dan duizend kaderleden waren in Utrecht aanwezig (onder hen ook
de kaderleden van de Germaanse SS, die formeel immers een onderdeel van
de NSB was), toen Mussert daar fel van leer trok.ê 'Drie jaar lang zijn wij',
zo riep hij uit, 'onze weg gegaan. In het begin zijn wij naïef geweest: wij
zagen in iedere Duitser een verwoed nationaal-socialist en een goede vriend.
Zo was het niet.' Zeker, dezulken waren er, maar er waren óók 'reactionairen'
en 'annexionisten'. Zes maanden tevoren, in december '42, had hij, Mussert,
voor de derde maal tijdens de bezetting Hitler bezocht, 'ik erken u als leider
van het Nederlandse volk', had deze gezegd. 'En nu laat het mij siberisch',
vervolgde Mussert, 'als anderen dat niet willen erkennen. Hij erkent mij en
dat is voldoende' - woorden waarop, aldus een met de SS verbonden
verslaggever, 'daverend gejubel' volgde." Daarna ging Mussert kritiek uiten
aan het adres van de bezetter: hij laakte de wijze waarop de ex-militairen

1Hoeveel ergernis de Germaanse SS bij kaderleden van de NSB gewekt had, kreeg
medio mei een SS-Onderschaarleider te bespeuren die in een scholingskamp van de
NSB het onderwerp 'Erfgezondheidsleer en bevolkingspolitiek' had moeten be-
handelen. De man gaf na zijn voordracht gelegenheid tot het stellen van vragen en
kreeg, aldus zijn rapport, het volgende te horen: 'Waarom die mensen die het zich
aanmatigen te zeggen dat zij van goed ras zijn en de Germaanse gedachte zo goed
beleven, zich afzijdig houden van de grote strijd?' 'In de SS zitten voor het grootste
deel imperialisten, annexionisten en de uitgestoten boeven uit de NSB. Het zijn de
vriendjes van Rauter, Seyss-Inquart en Christiansen, dat zegt genoeg' ... 'Waarom
nooit een SS-man met VoVa op straat staat?' ... 'Al deze vragen werden met de
grootste instemming van de anderen gesteld, gepaard met hoongelach, alles zo
sarcastisch en ironisch mogelijk ... Het regende vragen over de BL' (de Begunsti-
gende Leden van de Germaanse SS). 'Daar zou elke boef voor worden aangenomen.'
(Rapport, 26 juni 1943, van]. E. van R. aan de Inlichtingendienst van de Germaanse
SS, Doc 1-1393 A, a-a). 2 Tekst van zijn toespraak in: NSB, 208. 3 H. J. ].
Marinus: Rapport over Musserts toespraak van 5 juni 1943 (Doc 1-1099, b-r),
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