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in krijgsgevangenschap weggevoerd werden, hij laakte de arbeidsinzet in het
algemeen omdat daardoor de gezinnen uiteengeslagen werden (in dat ver-
band sprak hij van 'bolsjewisme') en hij betoogde dat 'de Grootgermaanse
politiek die ik altijd heb voorgestaan en die, naar mijn vaste overtuiging, de
Führer van a tot z wil', van het bestaan van een zelfstandig Nederlands volk
uitging. 'Sommigen willen', zei hij (wie die 'sommigen' waren, behoefde hij
niet aan te duiden), 'dat wij Duits gaan voelen en Duits gaan spreken. Ik heb
echter nog nooit een Duitser ontmoet die Nederlander wilde worden ...
Het Nederlandse standpunt dat ik vertegenwoordig, luidt: voor de Groot-
germaansepolitiek alles, voor de Grootduitse politiek niets!' Wederom kwam
het tot een ovatie. Mussert had, zo onthulde hij, bij Seyss-Inquart een
gesprek met Hitler aangevraagd, 'ik heb dit verzoek gedaan opdat de lijn
doorgetrokken kan worden. Er is maar één man die deze lijn bepaalt, dat is
de Führer. Hij zal dit doen met mij en niet met anderen, wàt ze zich ook
verbeelden mogen!' ('uitbwldige ovaties'). 'Z6 staat het er mee', aldus
Musserts slotwoorden. 'Gij zijt nu op de hoogte. Gaat nu naar huis. Doe uw
plicht, ik doe de mijne. En samen zullen wij overwinnen. Terwille van ons
volk en de Germaanse verbondenheid staan wij tezamen tot in de dood!' -
een nogal pessimistische tirade die niettemin, aldus het door de NSB ge-
maakte officiële verslag, tot 'grote geestdrift' en 'eindeloos Hou-Zee-
geroep' leidde.
Van dat officiële verslag werden grote aantallen gestencilde exemplaren

binnen de NSB verspreid. Noch in de pers, noch ook in de NSB-pers,
werd ook maar een letter gepubliceerd, maar enkele medewerkers van het
algemeen hoofdkwartier der NSB droegen er zorg voor, vermoedelijk
zonder dat Mussert zulks wist (hij heeft er althans zelf nooit melding van
gemaakt), dat het verslag ook aan niet-NSB'ers in handen kwam. Spoedig
werden er samenvattingen van doorgegeven met gefantaseerde details:
Feldmeijer zou met zijn staf kwaad weggelopen zijn, Mussert zou gezegd
hebben dat hij, als hem niet binnen veertien dagen bericht was, dat Hitler
bereid was hem te ontvangen, het 'leiderschap van het Nederlandse volk'
zou neerleggen, ja volgens sommige versieszou hij in Utrecht de ontbinding
van de NSB hebben bekendgemaakt. Er waren plaatsen waar dergelijke
verslagen van de Utrechtse bijeenkomst in sommige straten ofbuurten huis
aan huis verspreid werden, elders kreeg men ze over de post toegezonden.
Spoedig kon men die verslagen in een groot deel van de illegale pers aan-
treffen.
Zo stond de zaak er voor, toen Seyss-Inquart en Rauter naar Den Haag

terugkeerden. Zij hadden, gelijk vermeld, in Beieren met Himmler over
Musserts positie gesproken. Zij waren het daarbij op alle punten eens
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